By Clockgeluy

Van de redactie

Beste lezer,

Voor u ligt de eerste By Blockgeluy van 2016, maar ook de eerste By Clockgeluy,
samengesteld door een andere redacteur. Jarenlang heeft Simon Ooms dit zeer verdienstelijk
verzorgd, maar sinds 2016 heeft hij dit stokje aan mij overgedragen.

Mijn naam is Carin den Toom, ik ben 45 jaar oud en woon sinds anderhalf jaar op de
Hoogstraat in Nieuwpoort. Hier woon ik met partner, 2 dochters en hond. Ik ben werkzaam
als secretarieel, administratief medewerker bij een fysiotherapie praktijk.

Voorheen ben ik als vrijwilliger bestuurslid geweest van een Buurtvereniging en
Oranjevereniging en actief geweest als hulpmoeder op de basisschool van mijn dochters. Als
hulpmoeder hielp ik de kinderen om maandelijks “De Kinderkrant” samen te stellen.

Mijn huidige taak lijkt enigszins op de taak als redacteur van “De Kinderkrant”, maar de
onderwerpen zullen iets minder luchtig van aard zijn. Het is mijn bedoeling om het bekende
gezicht van By Clockgeluy te behouden, maar er een wat moderner sausje over te gieten,
met wat nieuwe vaste rubrieken.

Verder zullen we proberen om in te haken op de thema’s van de tentoonstellingen in Het
Stadhuis, met enige verhalen die hier op aansluiten. De komende tentoonstelling gaat over
de brandweer van de voormalige gemeente Liesveld. Daarom zult u in deze BC een aantal
stukjes tegen komen met dit onderwerp.

De schrijversgroep levert een zeer belangrijke bijdrage aan de inhoud van

By Clockgeluy. Helaas is Cees Schep niet meer in staat om actief bezig te zijn met schrijven,
maar hebben we nog een aantal interessante verhalen van hem op “de plank” liggen. Zie ook
in deze By Clockgeluy!

Piet de Jong wil graag meer informatie ontvangen over de voormalige kruidelniers van
Streefkerk, om hier een verhaal over te kunnen schrijven. En een aantal schrijvers is bezig
met het schrijven en verzamelen van informatie m.b.t. “De Lekcrossings” en “Bewoners
Zeven Zaligheiden en Lekdijk”, Langerak.

Zoals u ziet, is er volop actie aan het schrijversfront, maar onderzoek is een erg tijdrovende
bezigheid en ieder stukje informatie kan hen helpen. Dus mocht u van bovenstaande
onderwerpen nog één en ander kunnen vertellen, schroom dan niet om contact met ons op te
nemen! Mailadres: RedactieByClockgeluy@outlook.com, of neem contact op met één van de
schrijvers.

Vanaf deze plaats wil ik Simon Ooms en Cees Schep nogmaals heel hartelijk bedanken voor
hun geleverde diensten voor By Clockgeluy en hen succes wensen met hun verdere
bezigheden.

Iedereen veel leesplezier toegewenst met deze eerste BC van 2016.

Carin den Toom
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Van het bestuur

Een nieuw jaar en bijna een nieuw museumseizoen. Vanaf zaterdag 26 maart gaan we er weer
tegenaan. Onze enthousiaste tentoonstellingscommissie is druk bezig met de voorbereiding van
de eerste tentoonstelling over de vrijwillige brandweer in Liesveld. De brandweerkorpsen in ons
werkgebied hebben veel materiaal ter beschikking gesteld. Ze hadden zowat zelf al een klein
museum aangelegd. Mocht u zaterdag de 26 maart de brandweer horen op de dam, kom dan
even kijken. De opening van de tentoonstelling zal niet geluidloos verlopen.

Overigens, de tweede tentoonstelling dit jaar zal gaan over de middenstand in onze kernen van
het oude Liesveld. De commissie is al materiaal aan het verzamelen. Heeft u nog iets thuis,
waarvan u denkt: dit zou iedereen moeten zien, dan willen wij dat natuurlijk heel graag horen
(en zien).

Een korte terugblik op de laatste maanden van het vorige seizoen:

*Het jaar 2015 was voor de Historische Kring Nieuwpoort (35 jr) en het museum (25 jr) een
jubileumjaar. Met een speciale tentoonstelling zijn herinneringen opgehaald aan de afgelopen
jaren. Verder is een bijeenkomst georganiseerd voor (oud)-bestuursleden en (oud-)vrijwilligers.

De maanden september en oktober was er nog een druk programma. De tentoonstelling en
Monumentendag, beide met het thema Kunst en Ambacht, waren een succes. In en om het
museum waren er op twee dagen meerdere interessante demonstraties. Op 23 september was er
een rondleiding met St. Groene Hart, begeleid door muzikanten. Verder hebben wij dit jaar voor
de kinderen activiteiten georganiseerd in het kader van de maand van de geschiedenis en ook
de Nacht van de Geschiedenis is niet ongemerkt voorbijgegaan. Voor de kinderen was de
gelegenheid met het thema tussen Droom & Daad, een dromenvanger te maken. Daarna werd in
het donker nog een wandeling gemaakt door Nieuwpoort.

Maar over dit alles leest u meer in deze By Clockgeluy. Dat geldt ook voor onze laatste activiteit
rond kaarsjesavond. Er was de mogelijkheid om een aankleedpop voor kinderen of voor
volwassenen een beeldje van de Schippers-jongen van Nieuwpoort te versieren. Daar was een
prijsvraag aan verbonden. U leest hierover meer in het blad.

By Clockgeluy is deze keer voor het eerst gemaakt door onze nieuwe vrijwilligster Carin den
Toom. Zij heeft ervaring met het maken van een blad en heeft haar eigen ideeén hierbij gebruikt.
Wij zijn enthousiast over het resultaat. Carin zal op de ledenvergadering ook worden
voorgedragen als secretaris van het bestuur.

Tot ziens in het museum.

Joke van Leeuwen
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Schippersdochter uit Nieuwpoort
Standbeeld

Wie in Nieuwpoort bekend is, weet dat op een prominente plaats,
namelijk op de natuurstenen rand van de Sluis die onder de Dam
en het Stadhuis doorgaat, het bronzen standbeeld staat van

" Schippersjongen van Nieuwpoort ". Het is gemaakt door de
beeldhouwer Evert den Hartog en daar in 1989 geplaatst.

Eerder in 1930 verscheen het boek "Schippersjongen van
Nieuwpoort " geschreven door J.Uitewaert. Daar heeft de
beeldhouwer zich door laten inspireren.

In het verleden zijn er meerdere schippers geweest, van wie
Nieuwpoort hun thuisbasis was. Bekende schippersnamen uit de
20e eeuw zijn, van Buren, Buijs en van Vliet. S
Over dat schippersleven van begin 20¢ eeuw spraken we met de w8
schippersdochter; Willie van Buren, daarna met haar oudste broer, = De Schippersjongen
Kees van Buren.

Nieuwpoortse wortels

De grootouders van Willie zijn Commer van der Heiden en Willemijntje Monteban, twee
bekende Nieuwpoortse familienamen. Zij hadden een gezin met 9 kinderen.

Commer schafte in de 30e jaren al een vrachtauto aan en vervoerde daarmee hoofdzakelijk vee
van en naar de markten in Rotterdam, Gouda, Leiden, Utrecht en ‘s Hertogenbosch.

Zijn oudste dochter Magcheltje trouwde in 1931 met Koos van Buren uit Groot- Ammers. Willie
van Buren is de 2¢ dochter in dat gezin, Mijnie is haar oudere zus en onder haar, Kees, Commer,
Magda, Jacoliene, Koos, Rinus en Marie. In totaal zijn er 9 kinderen geboren, waarvan 8 in
Nieuwpoort.

Koos van Buren was zelfstandig zandschipper. Het jonge echtpaar woonde de eerste jaren op
het schip en had als domicilieadres aan de wal het huis aan de Buitenhaven van opa en oma van
der Heiden. Daar zijn ook de oudste 3 kinderen geboren, bij "opoe" van der Heiden in huis, ook
Willie in 1934. Omdat de levensruimte op het schip beperkt was gingen de ouders vaak ‘s
avonds langs bij "opoe en opa", lopend vanaf de haven aan de Lek naar de Buitenhaven binnen
de wallen. Voor de kleinste die nog niet kon lopen
werd de wasteil als reiswieg gebruikt, die tussen de
ouders in aan de handvaten werd gedragen. Als je
zuinig moet leven, zoek# je naar slimme oplossingen.
Toen haar oudste zus Mijnie op 6 jarige leeftijd
leerplichtig werd, besloten haar ouders zelf een
woning te huren in Nieuwpoort. Op Buitenhaven 3,
nu nr. 34, ging moeder Magcheltje met de kinderen
wonen, maar in de vakantie vertrokken ze met z'n
allen weer naar het zandschip op de Lek.

Wasteil
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Zandschippersleven

Koos van Buren, geboren in Groot-Ammers, begon zijn loopbaan na zijn lagere schooltijd als
jong knechtje bij de kolenboer Aart Witzier. Aart had een eigen scheepje voor de binnenwateren,
om via de Boezem en Vliet in Gorinchem kolen op te laden en naar Groot-Ammers te varen. Met
zijn hier opgedane schipperservaring wilde Koos daarna op de rivier gaan varen. In 1929 kocht
hij met hulp van derden de motoraak "Zelden-Rust" voor 1.000.- gulden van Dirk Kersbergen uit
Giessenburg. Oorspronkelijk was het een zeilschip met een laadvermogen van 35 ton. Koos ging
er mee zand baggeren op de Lek. Lange dagen maken, vele uren hard werken in weer en wind
onder soms ongezonde omstandigheden. Voor het volladen van deze aak waren minstens 8
werkuren nodig. Helaas is hij, 56 jaar oud, al overleden. Hij kon dit zware werk niet volhouden
omdat de ziekte, alvleesklierkanker, zijn lichaam sloopte.

In zijn jonge ondernemersjaren ging hij er voluit tegen aan. Het bedrijf begon te lopen en de aak
werd vervangen door het paviljoen/tjalk schip m.s. "Goede Gunst", laadvermogen 58 ton. Deze
schepen hadden geen opgebouwde kajuit.

Wel was er een verhoogd achterdek met een lichtkoepel, waaronder zich de woonruimte in het
scheepsruim bevond. Dat bestond uit één leefruimte met aan de zijkanten een paar bedsteden.
Een krappe bedoening zonder enige luxe.

Om zand te mogen baggeren op de Lek moest men over een vergunning beschikken van
Rijkswaterstaat. Koos verkreeg een toewijzing om 3100 m3 zand te mogen baggeren. Zowel
Rijkswaterstaat (R.W.S.) als ook de Rijkspolitie te water controleerden daarop. Omdat er
meerdere zandschippers waren, was het de kunst om een gunstige plek te vinden waar zich veel
zand bevond, maar vooral mooi schoon zand gebaggerd kon worden. Verder moest men
rekening houden met de getijden van eb en vloed. Het liefst bleef Koos zo dicht mogelijk in de
buurt van Nieuwpoort en Willige-Langerak, niet te ver van de thuisbasis.

Er waren altijd 2 personen nodig om te baggeren. Eén om te baggeren, de ander bediende de
lier. Vroeger een handlier, nu door een motor aangedreven. Vader Koos hanteerde de
zandbeugel. Dat is een zandschepzak, gemaakt van sterke katoen en bevestigd aan een ijzeren
ring met een lange houten stok van ca. 10 m. lengte. Als het net handmatig vol met zand van de
rivierbodem was getrokken werd het met een lier, die aan de beugel was bevestigd
omhooggetrokken en boven het scheepsruim leeggeschud door de baggeraar. Dat vereiste
spierkracht maar ook vakmanschap om op het juiste moment in één keer het net leeg te storten
en weer in de goede stand terug te brengen voor de volgende schep.

Voor het bedienen van de motorlier had Koos in de begin jaren een knecht in dienst. Dat was de
Nieuwpoortse schipperszoon Kees van Vliet. Later werden de kinderen vanaf hun elfde jaar aan
de lier gezet, zowel de meisjes als de jongens. Dat spaarde arbeidsloon uit. Het schoolgaan was
in en vlak na de oorlog nogal ongeregeld. Zo werd dan de vrije tijd nuttig ingevuld.

Koos van Buren regelde zijn eigen zand- en grindafzet. In Schoonhoven had hij voor zijn zand-
en grindhandel een klantenbestand opgebouwd. Zijn afnemers waren de gemeente
Schoonhoven plus aannemers en particulieren uit de omgeving.

Het zand werd gelost langs de Noodhaven aan de westzijde van de Veerpoort. Met een bak aan
de lier bevestigd werd het schip leeggeschept.

Fijn grindzand kwam uit de Waal bij Herwijnen en Varik. Ook dat ging hij zelf baggeren in de
Waal. Voor grof grind moest naar Limburg gevaren worden om het daar op te laden bij de
grindmolen van Roermond of Maasbracht. De kinderen vonden het mooie reisjes om deze
ladingen op te gaan halen.
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Oorlogsjaren

Na het naar schoolgaan in april 1940 begon al vrij snel de oorlog in mei.
Evenals de andere kinderen ging Willie naar de lagere school in Nieuwpoort, die toen naast de
Hervormde kerk stond, en nu in gebruik is als verenigingsgebouw. Meester Dekkers, de
hoofdonderwijzer, woonde in de markante woning die er voor staat aan de Binnenhaven. In het
laatste oorlogsjaar 1944- 1945 is er van schoolgaan niet veel meer terecht gekomen. In die winter
was er onvoldoende brandstof om alle lokalen te verwarmen. Dan konden de leerlingen bijj
meester Dekkers huiswerk komen ophalen en als het klaar was weer
inleveren in een schoollokaal. Maar de ouders van Willie schonken er door
de drukte niet altijd voldoende aandacht aan en zelf vond ze met
vriendinnetjes spelen veel leuker dan huiswerk maken. Ook vlak na de
bevrijding werd er mee gesloft. Moeder zei dan; "ga maar aan het werk dan
ben je tenminste nuttig bezig, er is werk genoeg in huis of op het schip". Het
meehelpen om voor anderen te zorgen is ze al jong bijgebracht, al ging dat
toen niet altijd van harte.
Echt honger is er tijdens de oorlog niet geleden. Wel was er schaarste en
dan moesten ze op pad om aan voedsel te komen. Voor melk werden
Willie, haar zus Mijnie of de andere kinderen er op uit gestuurd om dat in
Achterland te gaan halen. Ze gingen daarheen op een oude fiets zonder
luchtbanden. Vader maakte houten vakken in de fietstas om de flessen niet
te beschadigen bij dit hobbelige vervoer. De eerste fles melk dronk Willie
vaak stiekem zelf leeg, om daarna deze op een volgend adres nog een

Het “schippersmeisje”,

uit de wedstrijd “De keer te laten vullen. Zo leer je slim zijn om zelf niet te kort te komen.

schippersjongen In het laatste oorlogsjaar vorderden de Duitsers melkkoeien bij de boeren
verkleed”door Matzy voor de vleesvoorziening. Deze werden op Buitenhaven van Nieuwpoort
van Harten verzameld voor transport. Daar stonden ze dan voor onze woning. Dat

was een geschikte kans voor haar ouders, die beide handmelken konden,
nog gauw een hoeveelheid goedkope melk uit de spenen
te trekken. Dan was je weer voor een aantal dagen
voorzien. De melk kon je aanzuren en door lang in een
fles heen en weer te schudden ontstond er karnemelk en
boter.
Voor het verkrijgen van aardappelen gingen haar vader
en oom Cors lopend met een handkar naar de Betuwe
om in de omgeving van Herwijnen bij een kennis deze te
ruilen voor gasolie of touwgereedschap, afkomstig van
zijn schip.
In de zomer van 1943 ging het gezin met vader mee per schip om in de Biesbosch tijdens de
tarweoogst op het gemaaide bouwland de achtergebleven tarwearen op te rapen. Het lukte om
wel 2 mud tarwe te verzamelen bij een grote boerderij die de naam "Paulus" op de voorgevel
had staan.
Het werd steeds gevaarlijker om op de rivier te varen, omdat ze door vliegtuigen beschoten
werden, maar ook de Duitsers vorderden de schepen voor eigen gebruik. Koos van Buren zag
dat gevaar aankomen, hij sloopte de motor ‘s nachts uit het schip en verborg deze in de schuur
achter de woning. Bij razzia's in Nieuwpoort, die van tevoren al getipt waren, verborgen
onderduikers zich in het schip en voer Kees van Vliet er in de nacht mee naar een schuilplaats

Oude handkar
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tussen het riet. De andere ochtend kwamen ze weer voor de dag als het gevaar voorbij was.
Uiteindelijk is het schip door de Duitsers gevorderd en in beslag genomen. Het zand baggeren
kwam daardoor stil te liggen, maar tegelijk ook de inkomsten.

Opnieuw beginnen

Na de oorlog zocht Koos net zo lang naar zijn schip, totdat hij het gevonden had. Een collega-
schipper gaf de tip door, dat het in de Wilhelminahaven in Schiedam lag. In verwaarloosde
toestand werd het daar opgehaald om het weer op te laten knappen. Her en der moesten er
materialen voor opgespoord worden.

Herstelwerkzaamheden werden uitgevoerd bij scheepswerf Ooms in Ammerstol en na het
opnieuw monteren van de motor kon het zand baggeren weer voortgezet worden. Er was na de
bevrijding genoeg te herstellen en te bouwen, waar zand en grind bij nodig waren. Om aan de
toenemende de vraag te kunnen voldoen werd een groter schip aan geschaft, de Tjalk "Maja "
met een laadruimte van ca. 95 ton. Daar was wel een roef op gebouwd, dat gaf ook het gezin
meer levensruimte. Samen met Herman van Doorn uit Schoonhoven bedacht Koos een systeem
om het zand baggeren te versnellen op een mechanische manier. Herman die een
constructiebedrijf had, bouwde aan de lier een grijper op het schip om het zand uit de rivier te
knijpen. Er moest nogal wat geéxperimenteerd worden voordat het echt goed ging werken.
Maar toen was het ook een opzienbarende nieuwe methode van werken. Rijkswaterstaat en de
politie kwamen langs varen om er kennis van te nemen en tegelijk te beoordelen of deze nieuwe
aanpak toelaatbaar was. Koos moest aantonen dat er geen diepe gaten in de rivierbodem door
ontstonden. Daar kon hij ze van overtuigen. De gevolgen waren zeer positief. Het betekende een
grote arbeidsverlichting en besparing, veel tijdwinst en meer zandproductie om te kunnen
afleveren. Maar met de gezondheid van Koos ging het niet goed. Soms moest hij in het
ziekenhuis opgenomen worden. De oudste kinderen namen daardoor al op jonge leeftijd dit
zware werk over. Hun toekomst zagen ze niet in dit zandbedrijf zitten, daarvoor was het te
kleinschalig. Na het overlijden van Koos in 1966 is de zand- en grindhandel verkocht aan de
firma Kok in Bergambacht. De kinderen hadden al vroeg te veel aan den lijve ondervonden dat
het een hard bestaan was. Maar het varen was hen wel met de paplepel in gegeven, dat zat hen
intussen ook in het bloed. Drie zonen zijn met grotere schepen gaan varen over de rivieren in
binnen- en buitenland.

Cees vervoerde in de wilde vaart alle denkbare grondstoffen en producten.

Koos junior bleef zand en grind vervoeren voor bedrijven.

Rinus koos de richting van varen met veevoerproducten.

Zus Mijnie trouwde met Jacob Korevaar uit Langerak en ging eveneens varen.

En verder

Al eerder is gemeld dat het schoolgaan in de hoogste klassen een onvolledig verloop had. In het
gezin met 9 kinderen was genoeg te doen dat voorrang verkreeg boven schoolgaan. Ook haar
vader kon wel hulp gebruiken. Of ze er altijd wel zo'n zin in had, was niet belangrijk.

In 1947 vond een merkwaardig en ingrijpend voorval plaats. Wanneer het gezin van Buren in de
vakantie of op andere tijden op het schip verbleef, stond de huurwoning leeg. Door de
aanwezige woningnood viel dat anderen op die daar werk van maakten. De Burgemeester werd
geinformeerd en ingeschakeld om deze woning voor woningzoekenden vrij te krijgen. Op
aanhoudend aandringen van de aangever besliste de Burgemeester de woning te vorderen voor
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nieuwe bewoners. Koos moest met zijn gezin maar permanent op het schip verblijven. Daar
verzette hij zich hevig tegen, toch kwam de gemeentebode Koos Renes een dwangbevel
overhandigen om de woning te verlaten. Omdat haar ouders dit weigerden is het gezin met
huisraad en al onder protest buiten de deur gezet om daar ‘s nachts onder een zeil te verblijven.
Oma en opa van der Heiden konden dat niet aanzien, ontfermden zich over het gezin en
haalden ze allemaal in huis, daar verbleven ze tot voorjaar 1948. Het lukte Koos toen over het
kleine huisje, nu Schippersweg 2, te kunnen beschikken. Na daar een jaar gewoond te hebben,
kocht hij de woonark "Nivoma",en kreeg toestemming voor een ligplaats in de Noodhaven,
vlakbij de loswal in Schoonhoven. Nu was er tegelijk beter toezicht op het opslagterrein, waar
nogal eens ongevraagd zand en grind weggehaald werd zonder af te rekenen.

Blijkbaar heeft de aangever er nooit vrede mee gehad dat hij deze actie ondernomen had. Jaren
later kwam hij bij Koos van Buren zijn schuld erkennen en spijt betuigen.

Op haar 15¢ jaar wilde Willie wel eens wat anders dan varen, nadat ze door een ongeluk op het
schip in het ziekenhuis te Gouda was verpleegd en weer hersteld.

Ze ging voor dag en nacht werken bij een bakker in Lekkerkerk als jongste hulp, maar haar
toekomst verkoos ze op een andere wijze te gaan invullen.

Na het bereiken van haar 17¢ jaar werd ze toegelaten in Ermelo bij de Psychiatrische inrichting
en volgde de opleiding voor het diploma verpleging B.

Eenmaal dit resultaat behaald, verhuisde ze naar de inrichting Maasoord in Rotterdam. Dat was
een veel eenvoudiger reis voor deze schippersdochter. En de omgeving van de stad en de
havens waren voor haar minder saai dan de bossen en de heide op de Veluwe.

Ze trouwde in 1956 eveneens met een schipper, de schippersdochter werd zelf schippersvrouw.
Dat duurde tot 1970, vanaf dat jaar verbleef ze definitief aan de wal. Nu is ze weer inwoner van
Schoonhoven op een vertrouwd "stekkie". Al haar broers en zussen, op één na, wonen nu ook
weer in de Zilverstad. Broer Commer is inmiddels overleden.

Haar grote hobby is het verzorgen van bloemen en planten. In de maand Juni is de vé6r- en
achtertuin één en al bloemenpracht. ‘s Winters gaan ze in de kas naast het schuurtje om te
overleven, om in het voorjaar weer opnieuw uit te botten.

Verzorgen heeft ze al jong geleerd. In haar 77¢ jaar hebben de bloemen in en om de woning nog

elke dag profijt van die natuurlijke aanleg. A

15 september 2011. f
C.J.Schep. OPROEP: Kruideniers Streefkerk
Werkgroep dorpsverhalen. Piet de Jong is voornemens een stuk te schrijven over de

voormalige kruideniers van Streefkerk.

N

Hij ontvangt graag informatie over de 8 verdwenen kruideniers!

U kunt een email sturen aan:

RedactieByClockgeluy@outlook.com, of telefonisch contact

opnemen met Piet de Jong (0184 662064)

)

&
~
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Open Monumentendag en Open Monumenten Klassendag

Voor het eerst was de organisatie van de Open Monumentendag in handen van de Historische
Kring Nieuwpoort die dit heeft overgenomen van de St. Vestingstad Nieuwpoort.

Tijdens de Open Monumentendag op 12
september waren in totaal 14 locaties te
bezoeken: monumenten of locaties waar
ambachten gedemonstreerd werden, want
het thema van de OMS was ‘Kunst en
Ambacht’.

Voor de jeugd t/m 12 jaar was de
knapzakroute georganiseerd. Kinderen
konden bij “Museum Het Stadhuis” een

De Open Monumenten Klassendag 2015 werd
gehouden op vrijdag 11 september. 4 scholen
hadden zich hiervoor aangemeld. CBS Eben
Haézer uit Nieuwpoort en OBS De Ammers
zijn op bezoek geweest bij “Molen de Liefde”
in Streefkerk, waar zij een rondleiding hebben
gekregen en meer te weten kwamen over dit
prachtig gerestaureerde Monument.

De Rehobothschool uit Groot-Ammers en

SMDB Streefkerk brachten een bezoek aan “de
Westermolen” en “het Dieselgemaal in
Langerak. Hier werd uitleg gegeven over het
belang van het malen van de polders en met
welke middelen (molen, dieselgemaal en
elektrisch gemaal) dat in de afgelopen
decennia heeft plaatsgevonden.

knapzak ophalen en daarmee langs alle locaties gaan. Op de locaties kregen ze informatie over
het monument of het ambacht dat daar gedemonstreerd werd.

In Museum het Stadhuis kon men zilversmid Teus Verveer, Kantklosster Gerdi Lambers en
Ineke Visser (weven met natuurlijke materialen) aan het werk zien. Eén week later kwam Wilma
van Ipenburg-Suur laten zien wat zij allemaal maakt in haar handboekbinderij in Gouda. De
demonstraties sloten ook mooi aan bij de tentoonstelling ‘Kunst en Ambacht’ die nog tot eind

oktober te zien was.
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Aan de OMD deden de volgende Monumenten/locaties mee:
e Langerak: Westermolen, Dieselgemaal, Nederlands Hervormde Kerk en Meubelmakerij

Joost Bendijk

e Nieuwpoort: Bram van den Dool/Annie Slob, De Schapekop, Nederlands Hervormde
Kerk, (Eet-) Café De Dam, Museum Het Stadhuis, Keramiekatelier Amber, H48 Gallery,
Fam. Van Wezel

o  Groot-Ammers: Nederlands Hervormde Kerk

e Streefkerk: Molen de Liefde, Nederlands Hervormde Kerk en Toren van de Nederlands
Hervormde Kerk.

Alle demonstranten, monumenten- en locatiehouders dank voor de medewerking aan de Open
Monumentendag 2015. We hebben leuke reacties ontvangen van de bezoekers en deelnemers!

Gerdi Lambers Wilma van Ipenburg-Suur

Thema Open Monumentendag 2016

Het thema van 2016 staat in het teken van Iconen en Symbolen.
Daarmee wordt bij de 30ste editie van het evenement verwezen
naar beelden en tekens met een bijzondere extra betekenis, die
zichzelf overstijgt. In monumenten zie je ze overal: van binnen
en van buiten, in ornamenten, in reliéfs, in schilderingen. De
monumenten zelf kunnen ook iconische waarde hebben in het
landschap of in de stad, zoals kerktorens, molens, stadhuizen en
kastelen. Meedoen met de Open Monumentendag 2016? Neem
dan contact op met de Historische Kring Nieuwpoort. Wij
zorgen dan dat u geinformeerd wordt over de organisatie ervan.

Matzy van Harten

Ineke Vissers
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Oudg gebruiken

Y ! %

We leven nu in het digitale tijdperk. Veel vroegere “tastbare” voorwerpen of hulpmiddelen zijn
hierdoor in onbruik geraakt. Het is voor sommigen moeilijk voor te stellen, dat er een tijd is
geweest zonder al deze digitale hulpmiddelen.

En toch is dit vaak niet eens zo lang geleden! In deze rubriek zullen we in iedere By Clockgeluy
een gebruik of voorwerp uit vervlogen tijden bespreken.

Deze keer gaat het, in het verlengde van de tentoonstelling “Vrijwillige brandweer Liesveld” in
“Het Stadhuis”, over het bestrijden van brand in vroegere tijden. In het kort heb ik geprobeerd
een opsommig en uitleg te
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Als men niet aanwezig was bij het blussen van de brand, dan kreeg men een boete! Het
vervangen van kapot gegaan blusmateriaal werd door de inwoners zelf betaald. Het bezit van
alle blusmaterialen onder de inwoners werd op een lijst bijgehouden.

In 1719 werd er een brandspuit aangeschaft door de magistraat van Nieuwpoort. Deze spuit
werd door de burgers betaald.

De commandant van de brandweer riep de
brand af en droeg een brandweerstok. Men
kon hem hierdoor gemakkelijk herkennen (er
waren geen uniformen) en het was een teken
van waardigheid. De stok werd ook gebruikt
om het pompritme aan te geven en deed
dienst bij het op afstand houden van
opdringerige toeschouwers.

Op de insignes van de stokken stond de
functie van de brandweerman beschreven.
Brandweerstokken zijn gebruikt tot begin
20ste eeuw, toen er distinctieven op de
uniformen kwamen.

Brandweerstokken, behorende tot collectie van
museum “Het Stadhuis”

Museum Het Stadhuis is in het bezit van een viertal oude
brandweerstokken. Er is helaas weinig bekend over de herkomst
van deze stokken, maar twee zijn er afkomstig uit Langerak en
één uit Nieuwpoort.

Vanaf 1850 ontstond in Nederland de vrijwillige brandweer.
Voorheen kreeg een brandweerman betaald voor de gedane
arbeid. Als er dan meerder brandspuiten bij een brand
aankwamen ontstonden er ruzies onder de brandweerlieden.
Immers; “wie het eerst komt, het eerst maalt”. Mede
hierdoor ontstond de vrijwillige brandweer in Nederland.

Bron: Brandweer Langerak-Nieuwpoort, door Petra Deelen,
Foto brandweerstokken: Wim Deelen

Carin den Toom

Arie G. Slob met brandweerstok
in 1983 (Nieuwpoort 700 jaar)
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Historisch bewoningsonderzoek panden langs de Lekdijk

In maart 2014 ben ik bij dit onderzoek betrokken. Cor Bloemendal en Hans Keukelaar waren
hier al enige jaren mee bezig en vroegen mij of ik hen hierbij kon helpen.

Als eerste project ben ik begonnen met de nummers Lekdijk 178 t/m 184, in de volksmond beter
bekend onder de benaming: “De Zeven Zaligheden.”

In 1924 zijn deze huisjes gebouwd en in 1974 zijn ze afgebroken. Verschillende families hebben
daar in de loop der jaren gewoond.

Zo woonde op nr. 178 de familie Van der Heiden, op nr. 179 de familie Van der Horst, op

nr. 180 Teus de Graaf, op nr 181 en nr. 183 de families Kroon, op nr 182 Krijn Ooms en op 184
Cornelis Buijs.

Familie Jacobus van der Horst

Laten we als voorbeeld van ons onderzoek de familie Van der Horst eens wat nader bekijken.
Jacobus was de zoon van Johannes van der Horst en Jawikje den Dikken. Hij werd op 3
augustus 1892 in Nieuwpoort geboren. Trouwde op 9 juli 1925 te Goudriaan met Beligje
Leendertse. Zij was op 12 januari 1899 te Goudriaan geboren als dochter van Leendert
Leendertse en Jozanna den Hartog. Zij overleed op 11 maart 1980 te Bleskensgraaf.

Waar woonden zij?

Na hun huwelijk in 1925 gingen zij eerst in Goudriaan wonen, maar al spoedig verhuisden zij
naar Lekdijk 14a, gebouwd in de berm van de dijk, rechts van de stoep bij Hendrik Roest. Na de
afbraak van dit pandje zijn ze in 1930 verhuisd naar Lekdijk 31 waar ze tot 1937 hebben
gewoond. Na 4 jaar verruilden ze deze woning voor Lekdijk 47. Dit was tot 1957 hun woonhuis.
Op 23 december 1957 kwam Lekdijk 179 vrij en tot 6 januari 1968 (het overlijden van Jacobus)
woonden ze hier. Beligje vertrok naar Graafzicht in Bleskensgraaf waar zij op 11 maart 1980
overleed.

Jacobus van der Horst en Beligje Leendertse
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Jacobus en Beligje kregen 3 kinderen. De oudste Jozanna(Sanna) werd op 31 augustus 1926 in
Goudriaan geboren, de middelste Jawikje (Joukje) werd geboren op 16 februari 1929 in Langerak
en de jongste, Maria, zag op 20 augustus 1935 het levenslicht, eveneens in Langerak.

Jawikje (Joukje) van der Horst
trouwde op 10 augustus 1948 met
Anthonius (Anton) van den Berg. Na
een jaar in Groot-Ammers te hebben
gewoond, gingen zij uiteindelijk in
Almelo wonen. Daar is Anton op 10
januari 2000 overleden.

Zij kregen twee kinderen, Klazina
geboren 7 juli 1949 in Groot-
Ammers, en Belia Jouke Josanna
geboren op 8 november 1956 in
Gouda.

Sanna van der Horst, zij Joukje van der Horst met
bleef ongehuwd haar man Anthonius van
den Berg

De jongste dochter van Jacobus en Beligje, Marie van der Horst,
trouwde met Arie Stoppelenburg. Zij hebben in Stolwijk
gewoond. Daar is Marie op 10 maart 2006 overleden en Arie was
daar in het jaar 2005 overleden.

Ze kregen twee kinderen Jannie en Cobie.

Stamboom familie Van der Horst

Jacobus van der Horst geb. + 1823 te Nieuwpoort, overleden 6 juni 1892 te Nieuwpoort.

Hij trouwde op 13 mei 1848 in Nieuwpoort met Johanna den Gelder. Geboren + 1824 te
Nieuwpoort en daar overleden op 25 maart 1903.

Zij kregen 16 kinderen:

1 Jacobus geb. 17 oktober 1848 te Nieuwpoort. Hij trouwde daar op 3 juli 1873 met
Cornelia Boer.

2. Adriana geb. £ 1850 te Nieuwpoort Ze trouwde daar op 23 april 1871 met Dirk Muilwijk.
3. Merrigje geboren en overleden 27 juli 1851 in Nieuwpoort

4. Merrigje geboren en overleden 26 augustus 1852 te Nieuwpoort

5. Johannes geboren en overleden 29 januari 1854 in Nieuwpoort
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6. Merrigje geboren en overleden 7 juni 1855 in Nieuwpoort

7. Johannes geboren 7 december 1855 en overleden 4 januari 1948 in Langerak. Hij trouwde op
10 september 1891 te Goudriaan met Jawikje den Dikken geboren 11 april 1858 te Bleskensgraaf
en op 10 januari 1931 te Nieuwpoort overleden. Zij was de dochter Van Teunis den Dikken en
Marrigje Stui.

8. Arie geboren en overleden 3 mei 1857 te Nieuwpoort

9. Arie geboren en overleden 22 juli 1859 te Nieuwpoort
10. Merrigje geboren + 1860 te Nieuwpoort en daar getrouwd met Jacobus Kok

11. Willemina geboren + 1861 te Nieuwpoort. Zij trouwde op 6 mei 1887 te Sloten met

Willem Bernhard.

12. Alida Johanna geboren + 1862 te Nieuwpoort. Trouwde op 11 september 1884 te

Nieuwpoort met Lammert Will.

13. Arie geboren £ 1863 te Nieuwpoort overleden 18 mei 1870 te Nieuwpoort.

14. Johanna geboren 5 juli 1864 te Nieuwpoort, daar overleden 12 mei 1870.

15. Hanna Maria geboren en overleden 6 mei 1867 te Nieuwpoort

16. Johanna geboren + 1872 re Nieuwpoort. Trouwde daar op 27 april 1893 met Cornelis  Spelt
geboren + 1866 te Lopik

De ouders van Jacobus van der Horst, bewoner van Lekdijk 179, waren:

Johannes van der Horst en Jawikje den Dikken. Dit echtpaar kreeg 5 kinderen:

1. Jacobus geboren 3 augustus 1892.

2. Marrigje geboren 5 april 1894 te Nieuwpoort. Zij overleden in 1983. Zij trouwde op 27  april
1916 te Nieuwpoort met Leonardus van Schaik geboren + 1893 te Maarsen.

3. Johanna geboren en overleden 14 april 1895 te Nieuwpoort.

4 Teunis geboren 17 augustus 1896 in Nieuwpoort. Hij trouwde op 17 mei 1923 in Jaarsveld met
Elizabeth Rekoert geboren + 1903 te Jaarsveld.

5. Arie geboren 18 september 1897 te Nieuwpoort en daar op 1 november 1898 overleden.

C.M. Kentie, arts, Hoofdstraat 117, 2861 AN Bergambacht, Tel. 0182 357525

A
4 N

OPROEP: Zeven zaligheden en Lekdijk Langerak

Hans Keukelaar, Cees Kentie en Cor Bloemendal doen onderzoek naar de
Bewoningsgeschiedenis van de Zeven Zaligheden/Lekdijk Langerak (1910-heden). Dit
onderzoek is een enorme klus! Daarom zijn ze op zoek naar mensen die hulp kunnen
bieden. U kunt reageren, als unog niet opgetekende informatie, verhalen en
anekdotes heeft. Dit mag ook gaan over beroepen, gebeurtenissen en gewoontes uit
oude vervlogen tijden, welke betrekking hebben op deze plek in Langerak.

Iemand die kennis heeft van, of handig is met opmaak en publiceren van een boek is
ook van harte uitgenodigd om te reageren!

U kunt een email sturen aan: RedactieByClockgeluy@outlook.com, of telefonisch
contact opnemen met Hans Keukelaar (0184 601514), of Kees Kentie (0182 357525)

- /
Y
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Vrijwilligersavond
Aan het eind van het museum-seizoen wordt sinds een jaar of 4 de vrijwilligersavond
gehouden. Een gezellige avond om alle vrijwilligers te bedanken voor hun inzet in dat
jaar.
De vereniging heeft ongeveer 50 vrijwilligers die ons op allerlei gebieden helpen bij:

e het schoonmaken van het museum,

e suppoosten in het museum,

¢ de aanwinsten registreren,

e de plakboeken van krantenknipsels en geboortekaartjes ordenen en bijhouden,
e het onderhoud van het museum en het depot,

e hetrondbrengen van By Clockgeluy,

¢ het schrijven van artikelen voor By Clockgeluy en andere publicaties,

e het opzetten van tentoonstellingen en catering rondom de openingen,

¢ het geven van rondleidingen in het Museum en door Nieuwpoort

e nog veel meer klussen waarvan er te veel zijn om die allemaal apart op te noemen.

Al met al een grote groep mensen waarop we steeds een beroep kunnen doen en die het
verdienen om in het zonnetje gezet te worden.

Op de vrijwilligersavond van 30 oktober waren alle vrijwilligers uitgenodigd in
Museum Het Stadhuis. Nadat iedereen voorzien was van koffie met taart (door de
voorzitter gebakken!), kon iedereen meedoen met een spel rondom een schilderij van
Pieter Brueghel de oude.

Het schilderij is zo opgezet dat er 118 spreekwoorden in verwerkt zijn. Sommige
spreekwoorden worden nog steeds gebruikt, maar anderen zijn niet zo makkelijk te
vinden omdat het leven nu anders is dan rond 1500.

Rond 1500 nemen schilders voor het eerst het alledaagse leven tot onderwerp: een
doorbraak na eeuwen van vrijwel uitsluitend religieuze voorstellingen en portretten.
Met kustenaars als Jheronimus Bosch en Pieter Brueghel de Oude verschijnen er
marskramers, boeren, liefdesparen, geldwisselaars en tal van andere figuren op
schilderijen en in prenten.
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Door deze schilderijen ontdekken we veel van het dagelijks leven in de 16¢ eeuw. Een
dagelijks leven dat boordevol bordelen, schaatsende menigten, dansende boeren en
ongelijke liefde is. Met ironie en zelfspot de maatschappij weerspiegeld

Het opzoeken en duiden van de spreekwoorden was niet makkelijk, maar - voorzien
van hapjes en drankjes - werd er in groepjes gepuzzeld, geraden en gelachen. Door
Kees en Petra werd zelfs een nieuw spreekwoord bedacht!

Nadat de oplossingen met elkaar besproken werden en de vrijwilligers met elkaar
bijgepraat waren, ging iedereen - voorzien van een lekkere plak chocola - huiswaarts.
Nogmaals dank aan alle vrijwilligers!

Matzy van Harten

Voor degenen, die nog niet genoeg hebben van het oplossen van de spreekwoorden,
hieronder nog een paar oude spreekwoorden of gezegden van Pieter Brueghel. Stuur de
oplossingen naar: RedactieByClockgeluy@outlook.com.
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In deze rubriek geven we u tips uitjes met een historisch karakter in Nederland.

Dit keer Het Waterlinie museum in Bunnik, gelegen op het Fort bij Vechten.
De tentoonstellingscommissie heeft een bezoek aan dit museum gebracht in het

Omdat Nieuwpoort onderdeel is van de Oudhollandse
Waterlinie uit 1673, speelt het verhaal zich dicht bij huis
af en is een dagtripje naar Bunnik zeer de moeite waard.
Voor meer informatie kunt u ook op de website kijken.

weekend van 12 oktober 2015, waarin het net geopend was.
Wij vonden het een aanrader!

Het is een modern en interactief museum met erg interessante
informatie over de Oud- en Nieuwhollandse waterlinie. Alle
informatie is zeer beeldend weergegeven; Er is onder andere
een maquette van de waterlinie, waar u tussendoor kunt
wandelen, “een parachutesprong” waardoor u de waterlinie
van bovenaf kunt zien en een kijkje in het verleden met behulp
van levensgrote personen, zoals prins Maurits te paard, die
hun verhaal doen. Erg indrukwekkend!

Buiten kunt u rond wandelen in de natuur op het fort of een
tentoostelling bezoeken.

Overige informatie:

e Adres (voor de routeplanner): Achterdijk 23,

Bunnik

e Website: www.waterliniemuseum.nl
e Toegang museum: volw €7,50, kind 5 t/m 12

jr €5,-

e Toegang Fort: gratis
e Openingstijden: dinsdag t/m zondag van
10.00 tot 17.00 uur. In schoolvakanties ook op

maandag
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Wie: Teus Verveer Lid sinds: 18 a 19 jaar

yrTTyre P

Waarom vrijwilliger van juist deze vereniging? Teus is er via Hans Keukelaar, die destijds
voorzitter van de HKN was, ingerold. Het begon met het verhuizen van het depot van de zolder
van Het Stadhuis naar de boerderij van de familie Rozendaal. Dit was een grote klus maar ook
noodzakelijk, omdat de zolder van Het Stadhuis gerenoveerd moest worden.

Werkzaamheden binnen de vereniging: In principe komt de vrijwilligersgroep, die belast is
met het beheer van het depot, iedere maandagmiddag bij elkaar. Alleen als het té koud is, slaan
ze een weekje over! Ze zijn altijd in beweging en hebben genoeg om handen. Al het houtwerk
wordt jaarlijks gecontroleerd op molm en wordt, indien nodig, behandeld. Conserveren,
onderhouden en repareren van oude stukken (zoals b.v. een oude radio) en het schoonmaken
en in de oilie zetten van het ijzerwerk behoren tot de werkzaamheden.

Op dit moment zijn de vrijwilligers nog bezig om alle spullen uit het depot te registreren in het
museum archiveringssysteem Adlib. Hierbij werkt Teus nauw samen met Tsjes van de Witte.
Door dit archiveringssysteem zijn de spullen snel terug te vinden in het depot, omdat netjes
beschreven is waar welk artikel te vinden is (op welke stelling en in welk vak). Voor de inname
van oude spullen is er een collectieplan, waarin beschreven staat welke spullen wel en niet thuis
horen in de collectie van de HKN.

Waar doet hij het voor: Teus vindt de samenwerking binnen de werkgroep erg prettig, het zijn
allemaal aanpakkers. Hij heeft interesse in spullen uit het verleden en om deze, zo nodig, op te
knappen. Hij vindt het belangrijk om er voor de gemeenschap voor te zorgen dat de spullen
behouden blijven. Kroon op het werk is een mooie |
tentoonstelling die iedereen kan bezoeken en kan
bewonderen! Leukste artikelen uit het depot vindt
hijzelf de gebruiksvoorwerpen, zoals een karnton,
een oude houten wasmachine en de kaasmakerij.

Wat deed hij voorheen in het dagelijks leven:
Van oorsprong is hij goudsmid, maar tijdens zijn
werkzame leven bij Rikkoert in Schoonhoven,
deed hij ook de in- en verkoop van klokken, het
repareren van klokken en de reparatie en het  Teys aan de slag als goudsmid tijdens de
vervaardigen van sieraden. Open monumentendag 2015

Aan wie wil Teus het stokje van dit interview overdragen: aan Tsjes van de Witte.
Haar nodigen we hierbij uit voor het interview in de volgende BC!

Carin den Toom
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Een zwarte bladzijde in het Streefkerkse geschiedenisboek!
Door Arie van Werkhoven

Brand!!!

Niemand kan op die 6¢ mei 1914 vermoeden dat het voor Streefkerk een rampdag zal worden.
Het dorpsleven gaat zijn gewone gang. Misschien is het enige bijzondere dat hoog op het
kerkdak de loodgieter het nodige onderhoud uitvoert. Als het ’s avonds 6 uur geworden is, zit
het werk er voor de meesten op. De loodgieter houdt het ook voor gezien en vertrekt met de
Lekboot naar Schoonhoven.

Dan klinkt de roep: BRAAAND!!! De doodgraver is de eerste die het ontdekt. Al snel is het hele
dorp in rep en roer. De kerk staat in brand! Brandweerlieden komen in actie. De brandspuit
wordt uit de berging in de kerk gehaald. Al snel staan de mannen zich in het zweet te pompen.
Het resultaat is bedroevend. De waterstraal haalt de bovenzijde van de kerk en van de toren niet
eens. Ook de tweede spuit, die uit de berging aan de Bergstoep is gehaald, kan weinig
toevoegen. Pas als de motorbrandspuit uit Groot-Ammers arriveert, kan er meer water gemaakt
worden, maar dan is het al te laat. Kerk en toren staan in lichterlaaie. Het houten bovendeel (de
lantaarn) van de toren stort naar beneden, evenals de bronzen luidklok. Telkens wanneer een
balk van de houten kapconstructie neerstort, “gutst de vuurzee ontstellend op.”

De kerk wordt een prooi van de
vlammen.  Verbijsterd zien de
omstanders hun kerk, de trots van het
dorp, veranderen in een rokende
puinhoop. Wanneer de brand is
uitgewoed, is het al donker geworden.
Spookachtig steken de zwartgeblaker-
de muren en de ontbladerde bomen af
tegen de verdonkerende lucht. Nu het
vuur is uitgewoed, komen de mensen
dichterbij. Htin kerk, waar ze gedoopt
zijn en zelf met hun kinderen aan de
doopvont hebben gestaan, de catechi-
saties hebben gevolgd, het heilig
avondmaal hebben gevierd en zondag
aan zondag onder de prediking hebben gezeten. Waar gepreekt is, geluisterd, gezongen,
gelachen en gehuild. Wie niet gewend is regelmatig de kerkdiensten te bezoeken is niet minder
ontdaan. Het hart is uit het dorp, en dat raakt iedereen.

Veel ramptoeristen zijn op de vuurgloed afgekomen. Om de orde te bewaren, zijn alle herbergen
in het dorp op last van burgemeester Gautier gesloten. Op de zondag na de ramp vinden
duizenden mensen de weg naar Streefkerk om te kijken wat zich daar heeft afgespeeld. De
Streefkerkers zijn in rouw over het verlies van hun kerk. De Kerkelijke Courant schrijft: “Zes Mei
zal voor onze Gemeente lang een datum blijven van smartelijke herinnering, nu op dien dag ons mooie
kerkgebouw in vlammen is opgegaan. (...) Veel ouds en schoons is voorbijgegaan; gelukkig blijft het

! Voor een uitvoeriger verslag zie mijn boekje ’t Is onze kostelijke kerk... dat ik in 2014 schreef, 100 jaar na de
brand. Het is te koop in de Christelijke Boekwinkel “De Graankorrel” te Streefkerk en via de Historische Kring
Nieuwpoort.
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Woord des Heeren in eeuwigheid.” Die laatste woorden staan in het Latijn ook op de luidklok:
Verbum Domini manet in Aeternum. Die klok, een geschenk van de ambachtsheer Frederik van
Renesse, heeft sinds 1638 zijn slagen over dorp en omgeving uitgestrooid en ligt nu, gescheurd,
op het kerkhof aan de voet van de toren.

Ook het schitterende interieur van de kerk is door de
vlammen verwoest. De preekstoel uit 1655 met een
rijk met houtsnijwerk versierd klankbord, rondom de
dooptuin een antiek doophek uit 1678 met een
koperen boog uit + 1750 en twee gedraaide koperen
kandelaars, een gesneden herenbank rondom één van
de pilaren en een polderbank uit 1668. Verder de vier
koperen kronen uit 1656 en 1669 waarvoor recent nog
£1.800,00 geboden was.

Al deze antieke voorwerpen zijn verloren gegaan en
dat geldt ook voor het kerkorgel dat sinds 1897 het :
kerkgebouw met zijn klanken vulde. Voorlopig moet het Streefkerkse kerkvolk het weer met een
voorzanger doen, die overigens ook na de komst van het orgel nog steeds bij de gemeentezang
betrokken is, “zich voegend naar de klanken van het orgel.”

De loodgieter en zijn (on)schuld

Loodgieter Theo Ponsioen uit Schoonhoven is verdacht. Kort na zijn vertrek uit Streefkerk werd
de brand ontdekt. Heeft hij met vuur gewerkt? Nee, zegt hij, kijk maar in mijn gereedschapskist.
U vindt er geen gereedschap waarmee met vuur gewerkt wordt. Nee, zegt ook de rechter voor
wie hij moet verschijnen. Er is geen overtuigend bewijs van zijn schuld. Het loopt voor hem met
een sisser af, al had de Officier van Justitie hechtenis van één maand geéist wegens “het door
schuld doen ontstaan van brand, waardoor gemeen gevaar voor goederen is ontstaan” en “het
roekeloos en onvoorzichtig vuur in aanraking brengen met zich daar bevindende licht
brandbare stoffen van het dak der kerk.” Boze tongen beweren dat de loodgieter, afkomstig uit
een Rooms-Katholiek geslacht, de protestantse kerk van Streefkerk bewust in brand gestoken
heeft. Of dat werkelijk zo is, zal altijd een onbeantwoorde vraag blijven.

Herbouw kerk en toren

Ruim twee jaar lang komt de gemeente samen in een houten noodkerk. Intussen wordt de kerk
herbouwd. Wanneer de tijd verstrijkt, zien de inwoners de voltooiing van het werk naderen.
Het stemt hen hoopvol. De hulpkerk is slechts tijdelijk. Na korte tijd zal het oude godshuis weer
de plaats van samenkomst zijn. De laagste inschrijver is de heer G. Verwaal die de kerk voor
£30.965,00 en de toren voor f12.500,00 wil herbouwen. Hij krijgt de opdracht en gaat
voortvarend aan de slag naar het ontwerp van de architecten Herman de Roos en Willem
Overeijnder.

De gescheurde klok is onbruikbaar en moet opnieuw gegoten worden. Er ontstaat onenigheid
tussen gemeentebestuur en Eijsbouts over de wijze van vervoer en over waar de klok gewogen
moet worden. Dat vertraagt het proces en dat is maar goed ook. Het is namelijk de bedoeling
dat de klok in Duitsland opnieuw gegoten zal worden. Het wordt steeds duidelijker dat
materiaal dat in de Duitse oorlogsindustrie gebruikt kan worden wel Duisland in komt, maar er
niet meer uit komt. Althans, niet in dezelfde vorm, misschien wel als oorlogstuig. De klok blijft
dus in Nederland en wordt uiteindelijk bij de gebr. Van Bergen in Midwolda opnieuw gegoten.
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Ingebruikneming van de herbouwde kerk
Op de eerste kerstdag in 1916 wordt de kerk weer in gebruik genomen. Ds. Poort preekt over
Jesaja 56 : 7 “Ik zal hen verheugen in Mijn bedehuis.” God gaat door met Zijn werk. De vreugde
daarover mag de pijn om wat verloren ging verzachten. Het is waar wat op de oude luidklok
stond: Verbum Domini manet in Aeternum.

In iedere By Clockgeluy zijn we op zoek naar informatie over de mensen op een (groeps)
foto of herkenning van een gefotograafeerde plaats in de gemeente “Liesveld”. Daarbij
vragen we uw hulp, dus alle reakties zijn van harte welkom!

Reisje meisjes vereniging
Streefkerk met ds. Poort.
Wie weet wie er allemaal
op de foto staan en in welk
jaar deze foto genomen is?

Waar stond deze woning?
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Nacht van de geschiedenis

In oktober was het in Nederland de maand
van de geschiedenis. Museum Het Stadhuis,
heeft op 31 oktober meegedaan aan de
TUSSEN ht ‘Nacht van de Geschiedenis’.

nac Kinderen t/m 12 jaar waren uitgenodigd in

vande . . Museum Het Stadhuis. Daar zijn we met hen
DROOM geschie ]

e -adenis gaan km}tselen aan een dromenvange’r in het

D A A D thema ‘Tussen Droom & Daad’. Het
knutselen viel niet mee, maar met alle hulp
en handige kinderen lukte het om allemaal
een mooie dromenvanger te maken. Tijdens de pauze met een voorleesverhaal over de
boekenkist van Hugo de Groot, kreeg iedereen wat te snoepen en te drinken.

Daarna ging de groep, onder leiding van Anja van den Bosch, naar buiten voor een rondleiding
door Nieuwpoort in het donker! Die avond was het ook ‘Halloween” en hoewel de
rondwandeling daar niets mee te maken had, kwamen we wel wat groepjes verklede jongeren
tegen, die probeerden de kinderen aan het schrikken te maken. Anja leidde de groep rond langs
plaatsen die herinnerden aan de tijd van Napoleon. Rond half tien was iedereen weer terug op
Museum Het Stadhuis om de dromenvangers op te halen, nog wat te drinken en afscheid te
nemen. Het was een leuke avond!

De metalen ringen voor de dromenvangers waren gesponsord door Gerrit Vlot van Vlot Staal.
Jans Ouwerkerk heeft wat voorwerk gedaan, door de dromenvangers alvast te bekleden. Anja
van den Bosch leidde de groep kinderen rond in Nieuwpoort! Allen heel hartelijk bedankt voor
uw inzet. Zonder vrijwilligers kan de Historsiche Vereniging deze activiteiten niet organiseren!

Matzy van Harten
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De Brandmeester

door Godfried Bomans

Onmiddellijk na de brand spoedden wij ons naar de
brandmeester van Amsterdam, de heer Koperbuik, die
ons handenwrijvend in de deuropening tegemoet trad.
‘Dat!’, riep de heer Koperbuik uit, “was weer eens een
echte, ouderwetse, uitslaande brand, nietwaar?’

‘Wat is een uitslaande brand, brandmeester?’

‘Dat weten wij niet. Wij onderscheiden: loos alarm,
schoorsteenbranden, binnenbranden en uitslaande
branden. Maar wat dat zijn, dat weten wij niet.”

“Maar hoe wist u dan, dat dit een uitslaande...’

‘Van de journalisten. Die zien dat direct. Wij blussen
alleen. Verder staan wij er buiten. Hoe vond u het dit
keer?’

‘Een verrukkelijk schouwspel.

“Nietwaar? Eerst dachten we, dat de vuurzee zich tot de
benedenverdieping zou beperken, maar jawel hoor, de
bovenverdieping ging er ook aan.’

“En de huizen ernaast, brandmeester?’ TE BRANDMEESIER,
‘Pardon?’
‘De huizen ernaast, brandmeester.” [

Brandmeester Koperbuik glimlachte. ‘Ik meen u te begrijpen’, zei hij, “u bedoelt de belendende
percelen. Welnu, ik moet toegeven: ze staan nog. Maar één ding hebben we bereikt:
waterschade. In elk daarvan heb ik achthonderd ton water gegooid. Ik maak mij sterk, dat ze
weer van de grond af moeten worden opgebouwd. Na een brand kan er nog wel eens wat
overeind staan. Maar heb je de spuit er eenmaal op gezet, dan is het afgelopen. Ik zeg altijd
tegen mijn mannen: ‘lever geen half werk, doe het grondig’.’

‘U hebt dus het zware materiaal laten aanrukken?’

‘Het middel?zware. Bij het allerzwaarste rukt ook de motorspuit Jason uit.’

‘Vertel ons iets over de motorspuit Jason, brandmeester.”

‘De motorspuit Jason is een z.g. drijvende spuit met een capaciteit van twaalfduizend ton in de
minuut. Een heerlijke uitvinding, meneer. Toen zij pas nieuw was, spoot zij die hoeveelheid
meteen de eerste seconde eruit. We wisten dat toen nog niet. Ik herinner me nog goed een
augustusavond in "33, toen we haar voor het eerst op een belendend perceel richtten.

‘Zullen we dan maar?’ vroeg onder?brandmeester Ketelaar. En in zijn onschuld draait hij het
kraantje open: het volgend ogenblik was het belendende perceel finaal tussen de andere huizen
weggespoten. U zult het niet geloven, maar het was gewoon, met bewoners en al, er tussenuit
geblazen. Mijn mannen waren toen niet meer te houden. Ze spoten meteen het belendende
perceel aan de andere kant weg en wilden juist met de huizen aan de overkant beginnen, toen
de burgemeester tussenbeide kwam. Hij had bezwaren. Wij hebben nooit de overheid mee, als
het vakwerk wordt.
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‘Spuit u nooit op het brandende huis zelf?’
‘Zelden. Wij spuiten alleen op de belendende percelen. De brand als zodanig interesseert ons

niet. Die beschouwen wij als een gegeven grootheid, een speling der natuur, waarin berust moet
worden.

‘Wat was uw mooiste brand?’

Brandmeester Koperbuik keek over zijn sigaar heen in het onbestemde. Zijn door de vlammen
gebruind gelaat nam een verzaligde uitdrukking aan. ‘Mijn mooiste brand’, zei hij peinzend,
‘was in juli 1928. Ik lag juist in bed, toen de alarmschel op het nachtkastje overging. Jongens, dat
ik, dat kon wel eens een uitslaand brandje zijn. Enfin, wat doe je als brandmeester. Ik trek mijn
oliegoed aan en hol naar buiten. En jawel hoor, de hele horizon vuurrood. Ik blies meteen groot
alarm.

‘“Wat is dat, brandmeester?”

‘Dat weten wij niet. Het is alarm, maar dan heel groot. Het verschilt fundamenteel met b.v. loos
alarm. Bij loos alarm ga je weer naar bed, maar bij groot alarm loop je door, net zolang tot je bij
de brand bent. Nu, ik zag het direct: een buitenkansje, zoals je als brandmeester maar eens in je
leven krijgt. Heel Knekeldijk stond in brand.’

‘Dat dorp ken ik niet.’

‘Dat wil ik wel geloven’, sprak de heer Koperbuik glimlachend, ‘want nadat wij daar geblust
hadden, is het nooit meer opgebouwd. In het begin werkten we eenvoudig met het waterkanon,
straaltjes hier, straaltjes daar, enfin, ‘t gewone door?de?weekse spuitwerk. Jongens, dacht ik, als
de Jason nou maar komt, voér dat de zaak geblust is. Maar m'n mannen begrepen waar het om
ging. Ze hielden de boel warm, tot opeens de Jason om de hoek komt aandonderen. Ketelaar, die
brave kerel, stond aan ‘t kraantje. ‘Mag ie, brandmeester?” vraagt de wakkere borst. ‘Ketelaar’,
zeg ik, ‘smijt ‘m d'r in.” En hij aan de gang. Ketelaar, die al jaren in ‘t vak is, wist precies waar ‘t
gevaar dreigde. Eerst spoot ie de burgemeester, de wethouders, de raadsleden en al dat gespuis
van ‘t wegdek af. Toen begon hij aan de omwonenden. Van de omwonenden heb je altijd ‘t
meeste last. Die begrijpen ‘n brand nooit. En dan moet je hard zijn. Eén omwonende vliegt op
me af en valt op z'n knieén voor m’'n voeten. ‘Omwonende’, zeg ik, ‘verdwijn, we gaan spuiten.’
Maar hij zanikt door. Toen zette Ketelaar er éven de straal op. Het was hard, maar de brand gaat
v6or. En toen, meneer, toen zeg ik: ‘mannen’, zeg ik, ‘haal je hart op en vier je eens helemaal uit.’
Ik zal het nooit vergeten. Het langst bood de parochiekerk weerstand. Die Middeleeuwse
gebouwen dat zijn taaie rakkers, meneer. Maar we kregen haar d'r onder. Eindelijk, toen er niets
belendends en omwonends meer was in het hele dorp, moesten we ophouden en trokken
zingend en spuitend naar huis. En dat, meneer, was mijn mooiste brand.’

(Uit de bundel ‘Kopstukken’).

Rabobank Clubkascommissie

Stem van 1 t/m 14 april 2016 online op de Historische Kring "
Nieuwpoort. 2 ) oA

U ontvangt t.z.t. nog een stemkaart. q

B
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Alvast hartelijk dank voor uw steun!
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Kaarsjesavond en wedstrijd De Schippersjongen verkleed

Lv.m. het 35-jarig jubileum en de kaarsjesavond op 9 december had de
Historische Kring Nieuwpoort een wedstrijd georganiseerd met als titel
‘De Schippersjongen verkleed’.

Aan de leerlingen van de basisscholen was een aankleedpop uitgedeeld,
die de kinderen konden, beplakken, schilderen, kleuren of op een andere
manier konden versieren.

De oudere jeugd en volwassenen konden een beeldje van de
schippersjongen kopen en deze versieren.

Aan de jury (die bestond uit de bestuursleden van de Historische Kring
Nieuwpoort) de moeilijke taak om uit alle inzendingen de winnaars te
kiezen. De inzendingen die we binnenkregen waren verrassend, origineel
en met veel zorg uitgevoerd.

Op woensdag 9 december (kaarsjesavond) werden onder grote
belangstelling van het publiek, de winnaars van de wedstrijd 'De
Joke van Drenth Schippersjongen Verkleed' bekendgemaakt:

Winnaar in de categorie <10 jaar was Jesse Baelde

Winnaar in de categorie 10-18 jaar was Femke Verhaar

Winnaar in de categorie >18 jaar was Joke van Drenth.

Eervolle vermeldingen waren er voor Emma Huisman, Evy van der Spek en Arne
Jongkind.

Alle werkstukken waren te zien op kaarsjesavond en zaterdagmiddag 12 december in
“het Stadhuis”. Met alle ingezonden werkstukken was een leuke tentoonstelling
ingericht, die door veel mensen werd bezocht.

Voor degenen die hun werkstuk nog niet hebben opgehaald: dit kan nog tot eind maart
bij Schoenhandel Van Drenth, Hoogstraat 26 te Nieuwpoort.

Jesse Baelde

Femke Verhaar

Prijsuitreiking door voorzitter Joke van Leeuwen
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Oplossing
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Oplossing By Clockgeluy-2 2015, Foto 1: Het is Voetbal elftal Groot-Ammers dat in 1934

kampioen werd.

Spuit elf geeft (ook nog) modder

Uit Wikipedia: Dit is een uitdrukking uit de
Nederlandse taal. Het geeft aan dat een
(onbeduidend) persoon (ook nog) iets wil zeggen,
maar daarin niet serieus wordt genomen.

Het etymologie van deze uitdrukking is niet geheel
duidelijk. Vermoedelijk heeft het te maken met het
gekkengetal elf. De genoemde spuit wordt
genoemd in een oud brandweerliedenkrantje. Er
zou slechts water zijn voor tien spuiten, de elfde
spuit zou modder opompen.

V.1n.r achterste rij: 1 Jan
Mourik, 2 Jo van Hulten, 3
Freek Stout, 4 C

Kazander, 5 Tj ten Wolde, 6 C
Temmer, 7 Dries de Bondt, 8
Maarten Ros, 9 K.

Kortleve,

. Voorste rij 10 A den Hartog, 11
I Gerard Zwijnenburg, 12 Chris
Mourk, 13 Wim

Kuijl, 14 Jo Mourik

Helaas zijn er voor foto 2 geen
oplossingen binnen gekomen.
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g foor de jargn hegn &

Brandweer voormalig Liesveld

Va N
Zoals u kunt zien,
wordt er door de y/’

tentoonstellings-
commissie hard
gewerkt aan het
verzamelen van foto’s
en materialen van de
vrijwillige brandweer
van “Liesveld”. Niet
alle onderschriften van
de foto’s zijn bekend
en bij het ter perse
gaan van deze BC
hadden we helaas nog
geen foto’S ontvangen
van het voormalige
corps uit Streefkerk.
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Agenda komende activiteiten Historsche Kring Nieuwpoort

Bezoek Hollandse vereniging voor genealogie “Ons Voorgeslacht”
Datum: 19 maart 2015

Aanvang: 09.30 uur e’
Waar: Delft Ons (ﬁ@
Nadere informatie: zie onze nieuwsbrief Voorges lacht

Ledenvergadering HKN en lezing brandweer
Datum: 23 maart 2016

Aanvang: 20.00 uur

Waar: Het Stadhuis, Nieuwpoort

Tentoonstelling Vrijwillige brandweer
“Liesveld”

Datum: 26 maart t/m 1 juli 2016

Waar: Het Stadhuis, Nieuwpoort
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Van Wagenmakerij naar Carrosseriebouw

Onder deze titel schreef Gerrit Bochanen in “ Vensternieuws” dat uitgegeven werd door
“ Open Vensters” te Ameide, omstreeks 1980 een artikel over het familiebedrijf
Bochanen vanaf het jaar 1833 gevestigd in Nieuwpoort aan de Hoofdstraat 183. In 1980
is het bedrijf voortgezet op het industrieterrein “Gelkenes” te Groot-Ammers.

Gerrit Bochanen bracht zijn laatste levensjaren door in “Open Vensters” te Ameide.

Bij navraag blijkt dat de Werkgroep Genealogie van de Historische Kring Nieuwpoort al
heel wat gegevens heeft verzameld over de familie Bochanen.

Vanaf 1666 is bekend dat het voorgeslacht Bochanen in Vianen woonde. Barend
Bochanen, geboren op 26 oktober 1799 vertrok later vanuit Vianen naar Ouderkerk a/d
IJssel en begon in 1833 een wagenmakerij in Nieuwpoort. Hij kocht een woonhuis met
schuur en erf aan de zuidzijde van de West Hoofdstraat voor flI1.200 van Pieter
Dubbeldam, waarbij tevens een nieuwe boerenwagen, een karbak en twee kruiwagens
afgeleverd moesten worden aan de verkoper Dubbeldam.

Op deze locatie is nu de winkel van de Firma Bakker Electro gevestigd. Reeds in die tijd
omvatte de wagenmakerij een breed pakket van houten vervoermiddelen, variérend van
klein tot groot, inclusief alle onderdelen die daarbij nodig waren.

Er werden allerlei soorten kruiwagens gemaakt, werktuigen zoals eggen en ploegsleeén,
hittenkarren, ponykarren, kaasbrikken, driewielige karren, stortkarren, boerenwagens
ect.

Voor het maken van al deze
rollende materialen werden
diverse soorten hout
gebruikt zoals iepenhout,
essenhout, vurenhout en
grenenhout.  Voor  het
iepenhout werden onder
meer de bomen van de
wallen van Nieuwpoort
= gebruikt.

¥ Na het rooien van de bomen
™ duurde het enkele jaren
voordat het hout
gebruiksklaar was. Eerst
moesten deze bomen een jaar in het water liggen, daarna werden er planken van
gezaagd en daarop volgend minstens een jaar drogen. Elke soort wagen of kar heeft zijn
eigen wielmaat, in die tijd mede bepaald door het aantal spaken,

Wesl-Heofostreat, NEUWPOORT
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B. Bochanen P. Bochanen W. Bochanen G. Bochanen R. Bochanen
1866 - 1933 1899 - 1968 1895 - 1955 1896 - 1983 1906 - 1987

variérend van 4 tot 14 spaken. Dat geldt ook voor de afwerking en inrichting voor het
boerengerij en zijn hooiburry, polderboom, hoge of lage achterplanken, zittingkisten en
dergelijke, al of niet in luxe uitvoering, onderdeel van het leveringsprogramma.

Ook werden in die tijd bakkerswagens en hittenkarren voor de melkboer of olie- en
kolenboer gemaakt. Vanzelfsprekend behoorde onderhoud en reparaties eveneens tot
de ambachtelijke werkzaamheden, zoals bijvoorbeeld het periodiek smeren van de
wagenwielen.

De stichter van de Nieuwpoortse wagenmakerij, Barend Bochanen, heeft het omstreeks
1870 overgedragen aan zijn zoon, Wouter Leendert Bochanen. Hij was geboren op 15 juli
1841, deze Wouter Leendert is slechts 37 jaar geworden, hij stierf op 18 november 1878.
Zijn oudste twee zonen Barend en Pieter Bochanen zagen zich genoodzaakt om op jonge
leeftijd al in het bedrijf mee te werken en verantwoordelijkheid te dragen. Pieter
Bochanen overleed echter op 19- jarige leeftijd, zodat zijn broer Barend daarna alleen de
leiding had in de wagenmakerij. Barend Bochanen is 68 jaar oud geworden en overleed
in 1933.Tijdens zijn leven is de omschakeling begonnen van wagenmakerij naar
carrosseriebouw, vanaf de 20¢ eeuw bijgestaan door zijn vier zonen Gerrit, Wouter
Leendert, Pieter en Roelof Bochanen.

In die tijd was het normaal dat je als jongen van 12 jaar ging werken in het bedrijf van je
vader. Ze werkten zo'n 56 tot 70 uur per week.

Alles was nog handwerk, later kwamen elektrische machines voor de houtbewerking.
De prijs voor bijvoorbeeld een boerenwagen met veel houtsnijwerk was fl 160,00.
Daarvan ging fl 80,00 naar de smid voor ijzerwerk, fl 40,00 was voor de overige
materialen en de rest was arbeidsloon, eveneens fl 40,00. Dat was dan de vergoeding
voor zes weken werken door één man.

Zo rond 1920 begon de opbouw van vrachtauto’s en autobussen op een chassis van een
T-Ford. Eerst vrijwel geheel van hout, later werd steeds meer metaal gebruikt en
uiteindelijk waren ze vrijwel helemaal van metaal. Tot +/-1950 zijn er in Nieuwpoort
autobussen gebouwd voor o.a. de Firma Janse uit Groot-Ammers, A. den Hartog
[Megga], P. van Vliet [Snelle Vliet] en van Ballegooyen uit Haaften.
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Daarna heeft het Carrosseriebedrijf zich vooral toegelegd op de bouw van laadbakken
op vrachtwagens. Daarnaast bouwde men regelmatig veewagens voor regionale
veehandelaren en voor veetransporteurs uit heel Nederland.

Begin 1900 is opgericht de Zuid-Hollandse Vereniging van Wagen- en
Carrosseriebouwers Alblasserwaard en omstreken. Op de jaarlijkse ledenvergadering
worden de minimumprijzen vastgesteld van het meest voorkomende nieuw- en
reparatiewerk aan wagens en rijtuigen.

In 1937 is deze opgegaan in de Focwa organisatie. In het familiearchief bevinden zich
nog interessante foto’s en tarieflijsten van rond het jaar 1920. Nu niet meer voor te
stellen dat ruim 80 jaar geleden tegen zulke lage tarieven ambachtelijk vakwerk
geleverd moest worden. Werkte men in de beginperiode van de carrosseriebouw naar
eigen inzicht en ontwerp, later kwamen er allerlei voorschriften en moesten autobussen
voldoen aan een strenge keuring.

Inmiddels was het bedrijf van Barend Bochanen overgenomen en voortgezet door de
vier zonen, Gerrit, Wouter-Leendert, Pieter en Roelof. Door goede onderlinge
samenwerking, vakmanschap, betrouwbaarheid en snelle aanpassing aan de
ontwikkelingen van na de tweede wereld oorlog, heeft het bedrijf zich staande weten te
houden. Vooral na 1940-1945 kreeg het bedrijf regelmatig te maken met een
veranderende vraag vanuit de markt.

De bestaande bedrijfsruimte werd te klein en in de periode 1950-1960 zijn twee
bedrijfshallen bijgebouwd aan weerszijden van de weg, die nu Bij de Waterschuur heet.

Een nieuwe opvolger in het familiebedrijf komt op
15-jarige leeftijd in 1953 werken in het bedrijf van zijn
vader en drie ooms. Barend Bochanen, zoon van
Roelof Bochanen, geboren in 1938 kreeg steeds meer
verantwoordelijkheid te dragen. Hij werd in 1967
medefirmant en vanaf 1975 kreeg hij de algehele
leiding en is het bedrijf voortgezet onder de naam
Carrosseriebedrijf Bochanen B.V.
Roelof Bochanen is overleden op 6 december 1987.
Door de marktontwikkelingen, uitbreiding van
- technieken, moderne en grotere machines ontstond
62-er Bedford KBC5. De opbouw is opnieuw ruimtegebrek. Dat was binnen de

iem,””kt voor het vervoer van melk of stadswallen van Nieuwpoort niet op te lossen.
00L1.

Het inmiddels geldende Stadsvernieuwingsplan” De
Poort” had al voor veel beroering gezorgd en politieke verschuivingen veroorzaakt. Dit
bestemmingsplan liet geen bedrijfsuitbreiding meer toe, maar er kwamen wel
mogelijkheden voor bedrijfsverplaatsing.
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In 1980 is de grote beslissing gevallen om Nieuwpoort te verlaten en zich te vestigen op
het nieuwe Industriegebied 1¢ fase “Gelkenes” te Groot-Ammers.

Meerdere Nieuwpoortse bedrijven hebben zich vanuit Nieuwpoort daar gevestigd,
zoals

Fa. Voormolen, Vezelpers B.V., Zilverfabriek BV, G. v.d. Dool Transport, Fa. Schippers
en Fa. Koch e.a.

Op dit industrieterrein is een praktische en functionele bedrijfshal gebouwd van 1000 m?
met kantoor, kantine en magazijn. Over de gehele lengte van het pand kwam een
verdiepingsvloer voor de opslag van materialen o.a. hout, aluminium,
gereedschapkisten enz.

Na de brand van de Zilverfabriek in
1986, is dit naastgelegen bedrijf gekocht
door Bochanen B.V. en beschikt het nu
over een bedrijfsterrein en bedrijfshallen
van ruim 8100 m? aan de Ambachtsweg
nrs. 14 en 16.

Na dit terrein enkele jaren te hebben
verhuurd is besloten hier in 1995 een
bedrijfsverzamelgebouw van te maken
en wordt verhuurd door Bochanen
beheer B.V. en inmiddels zijn hier een
vijftal bedrijven in gevestigd.

Afzetcontainer als brandweerkantoor op een MAN
TGA 6x2xchassis met haakalarminstallatie

Na een zwaar hartinfarct in 1999 kwam op 60-jarige leeftijd een eind aan de loopbaan
van Barend Bochanen binnen het bedrijf. Beide zonen van Barend Bochanen, Roelof
Bochanen 1970 en Marinus Jacobus Bochanen, 1972, waren eind jaren 80 al werkzaam
binnen het bedrijf en sinds 1994 ook medefirmanten. Na onderling overleg werd al
gauw besloten dat Roelof in de werkplaats werkzaam bleef en dat de algehele leiding in
handen kwam van Marinus.

In 2008 is het 175- jarig bestaan van het familie bedrijf gevierd.

C.J. Schep.

Nagekomen bericht: Ondanks het harde werken, heeft Carrosseriebedrijf Bochanen na 178 jaar, in 2011,
zijn deuren moeten sluiten.

Het bedrijf was al jaren verliesgevend, doordat de transportbranche te weinig winst maakte en hierdoor zo
min mogelijk uit wilde geven aan carrosseriebouw.

De afgelopen jaren hebben ze een ander, inmiddels succesvol bedrijf opgezet: Swisstrax. Daarmee maken
ze kunststof vloeren en tegels die wereldwijd worden verkocht.
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Hllgmaal Pamilig

In deze rubriek wordt uit de doeken gedaan hoe de stamboom van een familie uit de
gemeente Liesveld eruit ziet. Op deze manier wordt een overzichtelijk genealogisch
overzicht gegeven van de voorouders.

Het Winkelboekje

Als kind herinner ik mij dat mijn moeder de
boodschappen, die voor ons gezin nodig waren,
opschreef in het winkelboekje. De kruidenier, die
getrouwd was met Bets te Hennepe uit Nieuwpoort,
kwam dit dan donderdags halen en vrijdags werden
de boodschappen bij ons thuis bezorgd.

Achter de opgeschreven boodschappen stond de
prijs van het artikel en dat werd netjes opgeteld en
dan werden de boodschappen betaald.

Zo werkte ook Bart Witzier, en daarvoor zijn vader Dirk en daarvoor ook grootvader
Bart, die begon met de winkel aan de Hoogstraat in Nieuwpoort. Ze gingen alle mensen
die klant waren langs en brachten dan een hele stapel winkelboekjes mee terug naar de
winkel. Vervolgens moesten alle boodschappen worden opgezocht en in een doos
worden gedaan, de rekening worden opgemaakt en de volgende dag werden de
boodschappen bezorgd. Bart is altijd met winkelboekjes blijven gewerken, want de
klanten in “De Vijverhof”, vonden dit ook gemakkelijk. Er waren dan geen losse
boodschappenbriefjes, want alles netjes stond netjes in de boekjes.

In 2007 stopte Bart met de winkel, die inmiddels uitgegroeid was tot supermarkt.
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De verste voorouder die ik heb kunnen vinden is Cornelis Witsier, hij trouwde 19-08-

1743 in Leerdam met Maria van Oort.

e Cornelis Witsier geboren te Beest en wonende onder Leerdam en Maria van Oort geboren te
Leerdam en wonend onder Leerdam, na de drie sondaghse geboden, voor het Stadhuijs
getrouwt.

Zijn zoon Cornelis Witsier is gedoopt te Leerdam op 14-08-1761 en overlijdt aldaar

30-01-1825.

Hij trouwt in Leerdam op 18-12-1785 met Maaike van der Haven, dochter van Laurens

en Eeltje de Haas, gedoopt in Leerdam op 08-01-1766.

e Bij de doopaangifte van Cornelis wordt vermeld: vader Roomsch Katholiek.

Dochter Eeltje is geboren in Leerdam 28-11-1788 en overlijdt te Ommerschans op

19-01-1832.

e Overleden te Ommerschans Eeltje Witsier, 42 jaar, kolonist. Zij krijgt 3 kinderen: Cornelis
1812-1814, Pieter 1826-1832 en Cornelis 08-11-1818-22-05-1888.

Haar zoon Cornelis wordt geboren in Leerdam op 08-11-1818 en overlijdt op 22-05-1888

te Groot-Ammers. Hij is bouwmansknecht en trouwt op 15-02-1849 te Bleskensgraaf met

Neeltje van Vuren, dochter van Dirk en Cornelia Ooms, geboren Graveland onder

Groot-Ammers op 08-08-1817 en overleden te Groot-Ammers op 05-05-1879.

e Cornelis Witzier voldaan hebbende aan de wet op de Nationale Militie blijkens certificaat
afgegeven door den Heer commissaris des Konings in deze provincie.

Cornelis Witzier hertrouwd op 04-05-1850 te Streefkerk met Willemina van den Berg. Zij

is geboren te Jaarsveld 24-12-1828 en overlijdt te Langerak op 03-12-1904. Zij is weduwe

van Hendrik Adrianus Voorspuij (1823-1878) en trouwt na het overlijden van Cornelis
met Cornelis Tromp (1841-1915). Willemina is een dochter van Leendert en Merrigje

Borst.

Dirk Witzier, de derde zoon van Cornelis en Neeltje, is geboren in Groot-Ammers op 17-

10-1853 en overlijdt aldaar op 19-05-1922, timmerman van beroep. Hij trouwt met Aafje

Stam, dochter van Bart en Klaasje Bons, geboren te Bleskensgraaf en Hofwegen op 17-

10-1875 en overleden op 14-07-1924 te Groot-Ammers. Huwelijk op 27-10-1875 te

Ottoland.

Bart Witzier, het vierde kind van Dirk en Aafje, is geboren op 18-07-1881 te Groot-

Ammers en overlijdt 15-08-1963 Nieuwpoort en wordt op 20-08-1963 aldaar begraven.

Hij wordt evenals zijn vader ook timmerman, later koopman en winkelier te

Nieuwpoort. Hij trouwt in Groot-Ammers op 08-05-1907, met Jenneta Christina Borsje,

geboren te Groot-Ammers 30-08-1880 en overleden te Nieuwpoort op 05-02-1958,

dochter van Bastiaan Borsje, winkelier, en Geertje Terlouw.

e De afkondigingen hebben plaats gehad voor de buitendeur van het gemeentehuis alhier, de
eerste Zondag, den achtentwintigsten der maand april 1907, en de tweede op den Zondag
daaraanvolgende, getuige is o.a. Pieter Witzier oud 57 jaar, van beroep schipper, oom van de
bruidegom.

Bart en Jenneta Christina krijgen 5 kinderen, twee dochters en drie zoons.

Dirk, de oudste zoon, is geboren te Nieuwpoort op 11-09-1910 te Nieuwpoort en

overlijdt aldaar op 31-12-1993 en wordt begraven op 05-01-1994 te Nieuwpoort. Hij
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wordt winkelbediende en later kruidenier en trouwt op 26-07-1934 in Linschoten met

Maria Johanna Hagoort, geboren in Langerak op 19-01-1912 en overlijdt te Nieuwpoort

11-02-1975 waar zij ook wordt begraven, dochter van Adrianus en Geertje Verweij.

e Dirk en Maria Johanna krijgen 7 kinderen, Netta 1935, Geertje 1936, Berta 1937, Adri 1939,
Maria Johanna 1941, Maria Cornelia 1943, Bart 1945.

Bart Witzier, waar ons verhaal mee begint, is geboren te Nieuwpoort in 1945. Hij trouwt

met Lijnie Versluis, dochter van Maurits en Adriaantje de Graaf, op 06-12-1977 te

Nieuwpoort.

Margreet Budding.

Wanneer u geinteresseerd bent in verdere gegevens, kunt u kontakt opnemen met de
Historische Kring.

Foto's gemaakt door Wim Deelen en Margreet Budding

Afgelopen periode binnengekomen:

e At Stravers Groot-Ammers, rode collectebus Gemeente Groot-Ammers.

e Rob Anders Haastrecht, slot uit pakhuis ca.1870, weefspoel.

e A.den Besten Langerak, keukenstoelen met biezen zitting, blikken, koperbeslag, klein
kaststel, scheepsbel.

e I. Wuyster Groot-Ammers, 2 oude groene flesjes.

e H. Krens, div.boeken voor de bibliotheek.

e A.de Graaf Nieuwpoort, 3 oude telefoons.

e E. Kon Amsterdam, kopie kadasterkaart.

e Busée, stafkaarten 1940.

e fam. Kersbergen Nieuwpoort, weegschaal met gewichten, 3 blikken Van Houten cacao,
blik Van Nelle, koffieblik Blauwe Reiger.

e Fam. van der Ham Groot-Ammers, haarknipaparaat in doos.

e Fam. Bieshaar Groot-Ammers, groene emaille pannen, olielamp, aardappelbak, veeartsenij
spullen, wafelijzer, putjesschep, kolenzeef, monopolyspel, telraampje, houten paardje met
kar.

e En diverse spullen.

Alle gevers hartelijk dank.
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