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Nieuwpoort, februari 2002
Van de voorzitter

Beste leden en sponsors.

Alweer ligt een heel jaar achter ons en is het goed om even achterom te kijken naar wat er
allemaal gebeurd is.

2001 Was een druk jaar vol met activiteiten. Begonnen we in april met de opening van onze
succesvolle tentoonstelling over streekdracht anno 1900, in mei, tijdens de fietsvierdaagse,
gevolgd door een record aantal bezoekers aan de oudheidkamer van meer dan 600. De Open
Monumentendag in september viel wat bezoekers aantal betreft wat tegen, maar vrijdag 23
november was voor onze vereniging het hoogtepunt. Na meer dan vier jaar voorbereiding en
alles op papier zetten, was het boek over De Hoge Heerlijkheid Langerak klaar en kon de heer
G.den Hartog in Het Arsenaal het eerste exemplaar overhandigen aan de "Heer van Langerak"
in de persoon van mr. M. van Es directeur van de Nationale Nederlanden.

De daarop volgende dag, zaterdag 24 november, was er in het zelfde gebouw de druk
bezochte Opendag. Samen met de beheerscommissie hebben wij ( Historisch Overleg
Alblasserwaard en Vijtheerenlanden) een passende invulling gegeven aan het 15 jarig bestaan
van Het Arsenaal. Van diverse bezoekers en deelnemers kregen we vele lovende woorden te
horen. Beheerscommissie namens HOAV en Historische Kring Nieuwpoort onze hartelijk
dank voor de prettige samenwerking. Het waren vooral de genealogisch geinteresseerde
bezoekers die vaak met een schat aan nieuwe gegevens huiswaarts keerden. Dit mogelijk
gemaakt dank zij het vele werk van de vrijwillige schrijversgroepen.

Dat al dit werk gewaardeerd wordt blijkt ook uit het groeiend aantal leden. Thans telt onze
vereniging al 323 leden.

Na de geslaagde kaarsjesavond waarbij het stadhuis prachtig door talrijke kaarsen verlicht
was, konden we na een korte pauze tijdens de feestmaand december vol goede moed aan het
nieuwe jaar beginnen.

Ook daarvoor zijn al diverse activiteiten gepland. Op zaterdag 30 maart is de opening van
onze nieuwe tentoonstelling getiteld: "Over wegen in Liesveld". Aan de hand van foto's en
voorwerpen willen wij een beeld geven van de handel en bedrijvigheid van de 17° tot de 20%°
eeuw. Veel ervan ga ik nog niet onthullen. Vanaf zaterdag 30 maart bent u van harte welkom

om zelf een kijkje te komen nemen.
Hans Keukelaar

Een Nieuwpoorter (Graaflander)* in dienst van Napoleon.

Ligt het Napoleontische tijdperk niet wat al te ver achter ons om nog een bijdrage aan dit blad
te kunnen leveren? Dat lijkt wel zo. Toch is er een reden om met onze gedachten nog eens
terug te gaan naar die bizarre tijd.

Die reden is het beschikbaar komen van bescheiden van een jongeman uit Graafland, die als
loteling, “conscript” werd opgeroepen dienst te nemen in Napoleons leger. In Nederland,
vazalstaat van Frankrijk, golden de Franse wetten, waaronder de dienstplicht.

De nagelaten papieren van de loteling, Gerrit Goudriaan, nu in het bezit van de familie Van
der Bas, nakomelingen van Gerrit, omvatten tien brieven en enige documenten. Negen van
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deze brieven schreef Gerrit aan zijn ouders, de tiende brief is van zijn ouders aan Gerrit. Zes
brieven schreef Gerrit vanuit zijn garnizoensstad Amiens. In brief zeven maakt hij melding
van het begin van de opmars, richting Rusland. In lange dagmarsen te voet komt hij via
Berlijn, aan de Pruisisch-Russische grens.

Het is voor mij de vraag of hij ooit verder is gekomen. Gerrit raakt gewond en wordt
meegenomen naar de stad Lier.Daar neemt hij dienst bij het vierde batteljon, derde conpagnie
van het Kaiserlich-Russisch-Deutschen Légion.Hij blijft hier langere tijd totdat hij op 11 juli
1814 een “Abschied”document kreeg en vrij was naar huis terug te keren.

Dit “Légion”was waarschijnlijk een garnizoen zoals Napoleon er meerdere achterliet in grote
steden op zijn heenweg naar Moskou. Deze soldaten hadden dus geen weet van de
verschrikkingen van de tocht naar Moskou.

Gerrit, goed gezond, schrijft in genoegelijke stijl aan zijn ouders over zijn belevenissen en
kleine noden, hij vraagt wat geld over te sturen. In Amiens was de verzorging goed, meerdere
maaltijden per dag werden verstrekt met soep en vlees. Op mars naar het Noorden werd dit
snel minder. Als voedsel werd alleen nog brood verstrekt dat in meegevoerde veldbakkerijen
werd gebakken. Daarnaast kregen de soldaten soldij waarmee ze hun aanvullende zaken
konden kopen bij de plaatselijke bevolking. Tenslotte werd er ook geplunderd. Vooral drank
was een felbegeerde aanvulling.

Bij Napoleon’s politieke plannen in Europa was tsaar Alexander I van Rusland een
dwarsligger gebleven. Met een veldtocht naar Moskou hoopte Napoleon Alexander op de
knieén te krijgen. Maar de tsaar trok zich terug naar het Oosten en Russische soldaten staken
Moskou, dat grotendeels uit houten huizen bestond, in brand. Vier dagen brandde de stad.
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Napoleon begon al in 1809 met de voorbereidingen. Zo dwong hij Duitse vazalstaten tot het
leveren van legerafdelingen. Frederik, die Napoleon koning van Wiirtemberg had gemaakt,
leverde 12000 man. Koning Jérome van Westfalen, broer van Napoleon, formeerde een leger
van 27000 man

Het moreel van deze troepen was laag, men was niet geinteresseerd in het delen in Franse
roem. Bij het Poolse legerkorps was dit anders: de Polen hoopten met een Franse zege hun
onathankelijkheid terug te krijgen. Dit korps onder prins Poniatowski leverde bijzondere
prestaties. Zo verzamelde Napoleon tenslotte een leger van 600 000 man. Hiervan bestond de
helft uit Fransen.

Op 14 september 1812 trok Napoleon Moskou binnen. Na de brand gaf Napoleon op 19
oktober 1812 het bevel tot de terugtocht. Er waren nog slechts 140 000 man bij het begin van
de terugtocht. Tenslotte kwamen er nauwelijks 25000 terug naar huis.

De aankomende winter met sneeuwstormen en hevige koude decimeerde het leger.Daarbij
komt dat gedurende de gehele terugtocht Russische kozakken her leger aanvielen. Bij grotere
confrontaties werd kanonvuur ingezet om hen van het lijf te houden.

Naast de koude was het de honger die het leger demoraliseerde. Alle paarden van legerwagens
werden opgegeten. Zo bleven ook wagens met Franse dukaten voor de soldij zonder
trekkracht langs de weg achter. Het hout van de wagens werd gebruikt om vuren aan te

leggen. En zonder een plek rond het vuur waren velen gedoemd de bevriezingsdood te
sterven.
Enkele soldaten die de gehele veldtocht meemaakten hebben een dagboek nagelaten.
Opmerkelijk is bijvoorbeeld het dagboek van een Duitse steenhouwer, Jacob Walter dat hij in
1830 schreef. Dit dagboek werd pas in 1938 ontdekt door een naar de USA geémigreerde
familie onder hun familiebezit! Hier is een fragment uit het dagboek van Jacob Walter. Hij is
dan op de terugtocht uit Moskou.
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“---- Je herkende elkaar alleen nog aan de stem. ledereen was vermomd in pelzen,Jompen en
lappen stof. Ze droegen ronde hoeden en boerenpetten op het hoofd en velen hadden
priesterkleren uit de kerken aan. Het was alsof de wereld op zijn kop stond. Ik zette een ronde
hoed op, wikkelde mijn hoofd in lappen zijde en mousseline en mijn voeten in dikke wollen
stof. Ik had twee vesten aan en droeg over mijn wambuis een dikke en grote Russische
mantel, die ik in Smolensk kreeg. En over dit alles droeg ik mijn dikke pels. Ik zat zo
ingepakt dat er alleen voor mijn ogen een opening was waarlangs ik kon ademhalen----*

Het beroemdste verslag is dat van sergeant Bourgogne. Geholpen door een onfeilbaar
geheugen, beschrijft hij van dag tot dag de intocht in Moskou, het platbranden van die stad en
de gehele terugtocht.Naast de onvoorstelbare ontberingen die daarin beschreven worden, is er
een enkel ontroerend verhaal. Hij vertelt van een officier die, zelf op de rand van de
ondergang, alles opoffert om ook zijn paard heelhuids uit Rusland terug te brengen en daarin
ook slaagt!

sergeant Bourgogne

Terugkomend op de brieven van Gerrit Goudriaan wil ik tot besluit één brief reproduceren om
de lezer een proeve te bieden van de schrijftrand van Gerrit. Het is brief nr. 8, geschreven in
de stad Damme in Pruisisch Pommeren en gedateerd 26 juni 1812. Het is de laatste brief van
voor de veldtocht naar Moskou. Bij het wat kromme taalgebruik moet bedacht worden dat
Gerrit in zijn eerste brief uit Amiens bekent, dat dit de eerste brief was die hij in zijn leven
schreef!

J.D. van de Witte.



Brief 8: Geschreven door Gerrit Goudriaan aan zijn Quders (verzonden uit uit Damme in Duitstand)

Veelgeliefde Ouders Zuster Broers en Grootmoeder en alle Vrinden Ik kan niet nalaten u te schrijven hoe
ik het op de mars Gehad heefi en tans heeft ik Gevoel dunk mij uwe Benieuwdheid is Groot daarom
Bevind ik Mijn niet traag om u By Deze Gelegentheid dit te laten weten dat ik nog fris en Gezond Ben ik
hoop van u het zelfde te hooren was het Anders het zou Mijn Groot leet zijn ,ik heb u 'tlaatst in Maens
Geschreven Daar heb ik geen brief te rug op ontfangen of gij da Er geen Gestuurt heeft weet ik niet
maar laat mijn dat eens weten ik Ben uit Means Gemassert na Maagdenburg en van daar na Berlein de
hoofdstad van Pruisses een Groote en moije stad van daar op stad tien daar leggen wij twee uuren
buiten in een klein stadje haast als de Niewwpoort Dam is de Naam Het Resement is nog in Groningen ik
hoopdat wij daar ook Maar naar toe koomen Maar mijn lieve Ouders ik heb een vrindelik verzoek dat
(Gij Mijn nog cenwissel toe zond want de Mennasi is slegt daar is niet veel te krijgen 't is in het kwaadste
teit Gij hoef niet ongerust te zijn want het komt altoos teregt Maar schrijft Mijn eens hoe De vruchten te
velt liggen en hoe het met de Melkerij gaat zoo het mij hier voorkomt moet het vrugtbaare zoomer zijn ik
hoort en ziet en ondervint veel Ik ben een Berg voorbij Gemasseert dat was den hoogste Berg uit
Duitsland Daar legt altoos Snecuw op toen ik Daar tien uuren van daar was kon ik hem nog den.
verders kan ik vanMijn ondervinding niets Meer schrijven Wenste wel eens bij u te zijn Dat ik het eens
kon verhalen

Dit is Mijn Adres Aan Den Fuselier Gerrit Goudriaan van het Deta siment van't 125° Regement tot
Damme nabij stad tien int Pruis Pommevens . Mijn verzoek is dat gij z0o spoedig als Moogelijk weder
schrijf want, Mijn verlangen is Groot hoe het uw al gaat en 200 is het dunk mijn u ook Duizentmaal
mag u mont gesproken u hart begeert hebben te weten waar is Doch mijn zoon en broeder en gij mag
ook verhaalt hebben Mijn geboorte dag toen was ik in Barlien ik ben 22 jaar Door Gods Goedheid
geworden Met Plazier maar dit valt Mijn twaar van 23 ik wenste liever dat ik nooit Geboren had
geweest Maar wat zullen wij zeggen het Gods is wil, ik moet er van af scheiden verders weest(wenst)
Alle van mijn GeGroet ouders zuster en Broers en Grootmoeder ooms en Meus

Den 26° juny 1812. GG Gouderiaan.

1) Jacob Walter, Dagboek van een soldaat uit het leger van Napoleon,
Uitgeverij Contact, Amsterdam 1992.

2) Dg Lotgeyallen van Sergeant Bourgogne, door hemzelf verteld, vertaald uit het Frans.
Dit boek is aanwezig in de Openbare Bibliotheek, Rotterdam.

*.Tijdens de Napoleotische tijd viel Groot-Ammers onder Nieuwpoort, terwijl Langerak deel
uit maakte van Goudriaan.

Het Oranje - Comité "Trouw aan Oranje" te Streefkerk periode 1948-1980

Yanaf 1948 was er dus op een andere datum koninginnedag. Oudere Streefkerkers die we
hiernaar vroegen, vonden dat eerst maar jammer zo vroeg in het voorjaar. In die tijd werden
feestavonden ook gepland in herfst en winter: in het voorjaar had je immers veel te doen aan
je tuintje of op je landje. Die argumenten verdwenen later toen men meer in z'n vrije tijd
kyvam te zitten en de welvaart toenam. In het tijdperk van koningin Juliana kwamen er veel
nieuwe dingen, vanaf de jaren 'S0 kwam de televisie die in Streefkerk in de jaren '60
ge'meengoed werd. Men zag meer van buiten het dorp, was wat vlugger afgeleid en had
minder plezier aan het meedoen aan "volksspelen" of "kinderspelen". Onder koningin Juliana
begon ook het jaarlijkse defilé op Soestdijk. In het begin trok dat veel t.v- kijkers. 's Morgens
moesten de kinderspelen wel eens verschoven worden naar de middag. Buiten Streefkerk en
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overal elders nam de belangstelling wat af voor een traditioneel feest. Het gevolg was dat veel
"geémigreerde" Streefkerkers op hun vrije dag toch weer even naar hun eigen dorp
terugkeerden. Zo werd die dag vaak een dag van reiinie. Men liep wat door het dorp, dronk bij
familie of kennissen een borreltje, of verdween daartoe in het dorpscafé om er 's avonds pas
weer uit te komen. Er waren jaren dat er weinig deelnemers waren, schoolkinderen uitge-
zonderd. Maar het Comité ploegde voort en wist er toch altijd een prettige dag van te maken.
In 1948 waren er op 16 juli kinder - en volksspelen op het weiland van boer Blom en waren er
's avonds o0.a. gekostumeerde voetbalwedstrijden voor dames boven de zestien jaar. Voor de
traktatie van de schoolkinderen moest apart gecollecteerd worden. Er was in die dagen nog
vaak een tekort van meer dan honderd gulden. Men had nog geen weet of bemoeienis van
royale overheidssubsidies e.d. Geldprijzen geven bij de volksspelen wilde men liever niet.
Veel stemmen gingen op om de feestelijkheden in de Kerkstraat te houden. Stemmen vooral
van middenstanders. Allicht, waar mensen zijn is nering. De notulen van de jaren tot 1950
staan overigens vol klachten over de te weinige belangstelling voor het werk van het comité:
het opbouwen en afbreken van versieringen en erebogen. Een algemene klacht op een latere
vergadering was dat er van afgelopen feesten geen verslag was gemaakt. In de loop der jaren
gebeurde dit vaak.
Om in 1949 het kas te kort op te heffen, hield men een verloting: hoofdprijs, een glasservies.
Voor de zoveelste keer kwam ook de vraag op: kunnen we niet beter een oranjevereniging
oprichten? En voor de zoveelste keer werden alle voorstellen afgewezen. Dat velen het comité
als een feest comité zagen, bewees het feit dat men in 1949 zelfs voorstelde een autotocht
voor de bejaarden te organiseren. Men zag daar (gelukkig) vanaf.
Het programma ringrijden ( het permanente onderdeel) was in 1950 voor tilbury's. Dat kon in
die dagen nog. Een moeilijkheid was wel dat de boeren niet geneigd waren land voor het feest
beschikbaar te stellen. Ze hielden dan te weinig over voor de koeien.
De attracties die men in die tijd wilde organiseren, mochten ook geen "kermisachtige"
toestanden bevatten zoals een draai - of zweefmolen. Wel waren toegestaan een schiettent of
een oliebollenkraam. Het middeleeuwse "koekslaan" bleef lang gehandhaafd.
Omdat op 29 april (30 april viel op zondag) in Groot-Ammers een groot concours - hippique
was, moest het Streefkerkse feest naar 1 mei verhuizen. Toen was er ook een korte
postduivenvlucht . En vooral wie een consumptietent had: op straffe van uitsluiting, geen
alcoholverkoop. Notulen en verslagen uit 1951 waren er vrijwel niet. Wel werd er op een
vergadering van maart vermeld dat er met het oog op de internationale toestand, geen vaste
plannen voor het feest op 30 april konden worden gemaakt. (bedoeld was waarschijnlijk de
oorlog in Korea).
In 1951 trad ook het collega-hoofd van de heer Westerweel, de heer Van de Reepe van de
school te Bergstoep, tot het comité toe. Beide heren zouden lange tijd in het comité werkzaam
zijn en waren de drijvende krachten achter het onderdeel: kinderspelen.
In 1952 was het oranje -comité Breda doende om een plan rond te krijgen om van 6
september een "Oranjedag" te maken. Trouw aan Oranje en vele andere verenigingen en
comité's voel-den hier niets voor. Met zulke radicale veranderingen moest men in Streefkerk
niet aan komen. Het comité had overigens meer moeite om financieel rond te komen. Om
meer geld in kas te hebben wilde het zelf de ballentent en de schiettent gaan exploiteren. Die
brachten immers flink wat geld op!
Over de jaren 1953 en 1954 zijn geen notulen te vinden. Vandaar dat we de draad van ons
verhaal weer opnemen in 1955 het jaar dat we 10-jaar bevrijd waren. Dit moest groots gevierd
worden met nieuwe spelen en mooie versierde straten. Hiervoor moesten wel voor f 500,- aan
verf voor poorten, vlaggetjes, lampen en betere elektriciteitskabels worden besteed. De
gemeente stelde nog eens f900,- beschikbaar voor een herinneringsbordje voor de
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schooljeugd dat door burgemeester Dekking persoonlijk aan hen werd uitgereikt.

Hoewel de burgemeester het hoofd van de christelijke school om medewerking had gevraagd,
deed deze school niet mee aan de feestelijkheden.

Men stelde ook voor om elk jaar op 4 mei een kranslegging te verzorgen bij het monument
aan de kerk. Toen echter de Nederlandse regering besloot 5 mei maar officieel om de vijf jaar
als nationale feestdag te erkennen, kwam van dit voorstel niets terecht.

De festiviteiten in 1955 waren uitermate geslaagd, hoewel er 's avonds veel regen viel.

In dat jaar nam de voorzitter de heer Breet na tien jaar afscheid. Hij werd opgevolgd door
W.L.Schippers, met als secretaris dhr. Westerweel en penningmeester dhr. M. Groenendijk.
De nadruk in april 1956 valt op de kinderspelen. Er waren toen ruim 180 schoolkinderen en
30 kleuters waarvoor gezorgd moest worden. De deelname van kinderen die op de bijzondere
school zaten, bleef een moeilijk punt. Het comité organiseerde immers spelen voor alle
Streefkerkse kinderen. De huis aan huis collecte van het comité deed het nog altijd goed. Men
liep in die dagen met 7 groepen van ieder twee man en men deelde bij de gevers meteen de
programma's uit. Men werkte met "open lijsten"; voor velen een onsympathieke methode,
maar het "liep meer op" zoals men zei. Vanaf die jaren werd ook wel de Schoonhovense
Courant gebruikt om één en ander aan te kondigen.

In 1957 was burgemeester Dekking op een vergadering en verzocht het comité een echtpaar
aan te wijzen dat mee mocht doen aan het défilé op Soestdijk. Het werden postbode Kasteleijn
€n zijn vrouw.

In 1959 werd koningin Juliana 50 jaar reden voor wat meer werk aan de feestelijkheden. Er
was weer een optocht van schoolkinderen en verenigingen. Er was die dag veel te doen en
muziekvereniging OKK en accordeonvereniging "Con Brio" (opgeheven in de jaren 60/70)
gaven concerten. Er moesten weer meer erebogen komen waarvoor zo'n f 400,- nodig was
Enige bogen werden gekocht van een buurtvereniging uit Nieuw-Lekkerland. Op 24 april

1959 gaf voorzitter Schippers aan af te willen treden vanwege zijn hoge leeftijd en ook
meester Westerweel deed hetzelfde want hij vertrok na zijn pensionering uit de gemeente
(overleden 1980 te Zwolle). In 1959 was er een grote verloting met een fiets als hoofdprijs. In
oktober werden tot nieuwe bestuursleden benoemd de heer Sonke het nieuwe hoofd der
school en onderwijzer J.v.d. Oord die secretaris werd.

In 1960 lag de nadruk weer op de 15-jarige herdenking van de bevrijding. Op koninginnedag
waren er concerten door OKK en zangvereniging Cresendo (in 1973 gefusieerd met het
kerkkoor tot "Lovende Stemmen" ) Het comité gaf aan verenigingen die meewerkten een
subsidie van f 25, -. De optocht op 5 mei was één van de langste tot dan toe. Er waren prijzen
voor wagens, fietsen, auto's en tractoren. Wagens werden omgebouwd in de timmerfabriek
van Aartrijk en de Jong. Winnaar werd de wagen van zangvereniging Cresendo. Op de wagen
waren duizenden met de hand gemaakte papieren rozen verwerkt. De wagen met
schoolkinderen had geen speciaal thema, maar ze zaten wel op een versierde wagen en waren
zelf ook feestelijk gekleed in oranje, rood,wit en blauw. Ze moesten uren lang op de wagen
zitten, want de route ging helemaal tot de gemeentegrens bij Groot-Ammers.( tot bij de
trapjes). Bij het café van vrouw Klein werd even gepauzeerd, OKK moest daar even uit
blazen en de droge keel smeren.

In 1962 vond het vijf en twintigjarig huwelijks jubileum van koningin Juliana en prins
Bernhard plaats. De gemeente wilde ter gelegenheid hiervan aan de schooljeugd een geschenk
aan bieden. Het comité koos voor een mooi drinkglas. Kinderspelen waren er niet dat jaar wel
een grote optocht.

Een belangrijk besluit was in dat jaar dat de drie bestuursleden de stichting "Streefkerk en
Oranje" oprichtten. Moesten oprichten omdat er anders bij gebrek aan een
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rechtspersoonlijkheid geen geld te lenen was. Dat laatste was nodig omdat het Oranje-comité
en de ijsclub Willem Barendts gezamenlijk een moderne geluidsinstallatie wilden aanschaf-
fen. De plaatselijke notaris, de heer Notier, maakte de nodige paperassen hiervoor belangeloos
in orde. Het volgend jaar besloot men deze installatie ook te verhuren aan andere Streefkerkse
verenigingen.

In 1963 kwamen ook weer grote verbeteringen aan bogen en werd er aandacht besteed aan het
overige materiaal. De toren werd jaren lang gebruikt als opslagruimte. Het aantal
commissarissen bedroeg in dit jaar 17. Het ringrijden gebeurde met het meest gangbare en
moderne vervoermiddel: de bromfiets. Van de rol ging ook de eerste zeepkistenrace; het
comité ging in die jaren fantasierijk te werk. Comitéleden van toen hebben nog een goede
herinnering aan de bijeenkomsten tussen de spelen door met B.en W. in hun midden gezeten
in de raadzaal van Streefkerk warbij burgemeester Dekking toostte op Hare Majesteit.

In 1964 werd er weer een beroep gedaan op het comité als feestcomité. Er moest iets
georganiseerd worden t.g.v. de komst van de nieuwe burgemeester. Door het ontbreken van
een precieze datum kwam van een en ander niets terecht. Bij het huwelijk van prinses Irene
waren er geen festiviteiten. De kinderspelen dit jaar werden gehouden op het nieuw ingerichte
kerkplein en ook het ringrijden met tractoren vond daar plaats. De feestelijkheden werden
geopend door loco-burgemeester de heer W.C.Booij door gebrek aan een burgemeester. Deze
werd pas enige manden later geinstalleerd in de persoon van A.D. Viezée.

De muziekvereniging OKK liep wat af die jaren, soms marcheerde men wel drie keer door het
dorp. Er werd door het comité hard gewerkt maar het resultaat van alle inspanning viel niet af
te lezen aan het aantal deelnemers. Dit was soms maar erg matig.

In 1964 vertrok de voorzitter dhr. Sonke naar elders De waarnemend voorzitter dhr. E.G.van
Meerkerk werd opgevolgd door P.Sprong.

Vanaf 1965 opende de nieuwe burgemeester de heer Viezeé steeds de feestelijkheden. Dit
gebeurde op de stoep van het gemeentehuis. OKK had dan z'n mars door het dorp gedaan en
de schoolkinderen opgehaald. Men zong en speelde het Wilhelmus. Dit bleef tot in de dagen
van nu een vast programmaonderdeel.

In dat jaar was de bevrijdingsoptocht weer het hoofdpunt. Aan de 4° mei werd ook veel
aandacht besteed. Alle kinderen van de openbare scholen waren hierbij aanwezig. Eén
leerling declameerde "Het Geuzenvendel op thuismars", een ander las een gedicht van
meester M.W.H. de Weerd. De optocht was groot en groots. De stoet van auto's en tractoren
met hun wagens reed nu eens de hele gemeentegrens langs, van Zijdeweg tot en met Groot-
Ammers. De hoofdprijs ging naar de wagen van de openbare school. De leerlingen die daar
opstonden waren verkleed als Chinezen, Indianen, Afrikanen enz. Zoals iemand opmerkte "o
wat leuk, anderhande lande"

De comitéleden waren vanaf dit jaar te herkennen aan een groot oranje rozet. Op de novem-
bervergadering stond de bespreking van het huwelijk van prinses Beatrix met Claus von
Amsberg op de agenda. Door heel Nederland werd dit huwelijk op de tv. Gevolgd reden
waarom men geen feest organiseerde. Voor de schoolkinderen had men op deze dag 10 maart
een groot televisietoestel in het oude verenigingsgebouw geplaatst. Een groot succes was dit
niet.

In de 70 - tiger jaren werden de bezoeken aan de vergaderingen steeds slechter, ook de
belangstelling om deel te nemen aan de optochten werd minder. Het werd moeilijker om aan
karren en wagens te komen, omdat al dit materiaal niet gemist kon worden door boeren en
ondernemers. Ook de kosten werden steeds hoger. Een optreden van OKK kostte f 150, - en
aan de medewerkers van het comité werden consumptiebonnen uitgereikt. In 1970 werd
daarom door Trouw aan Oranje f 1500,- subsidie aangevraagd. Een groot gedeelte hiervan
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werd gebruikt voor een betere en uitgebreidere versierings- en verlichtingsspullen.
Vanaf 1972 kwamen er disco - avonden op het programma te staan en voor de schooljeugd
kwamen er toneelvoorstellingen.
De reconstructie van de Kerkstraat in 1973 bracht met zich mee dat er andere eisen aan
versiering en verlichting gesteld werden. De optocht ging voortaan niet meer door de
Kerkstraat.
Op het voetbalveld Streveland was in dat jaar een demonstratie parachutespringen. Al met al
had men in die jaren nogal wat problemen met de jeugd en de middenstanders die wel erg
veel moesten betalen voor hun advertentie in het programmaboekje.
Bij de bevrijdingherdenking in 1975 was er een grote optocht. Deze werd getroffen door zeer
slecht weer papieren versieringen gingen al bij één stormvlaag aan flarden.
In '76 en "77 waren er op 30 april de vaste programma onderdelen, wel deden er meer
muziekgezelschappen mee en de plattelandsvrouwen gaven acte de presence met volksdansen.
Bij de kinderspelen waren ook de kleuters meer en meer betrokken. De aanleg en onderhoud
van de feestverlichting kwam in handen van de elektricien, tevens lid van het comité.
De koninginnedag van 1978 viel grotendeels in het water er waren geen kinderspelen, maar
daarvoor in de plaats filmvoorstellingen in het dorpshuis. De lampionoptocht moest vanwege
het weer worden afgelast.
De aubades werden uitgebreid met het zingen van oud-vaderlandse liederen en het "volkslied"
van Zuid-Holland. De kinderspelen werden steeds gevarieerder dank zij de medewerking van
vele ouders en het speelterrein was nu rondom de toren dus ook in de Hoekstraat, Toren-
straat, burgm. Dekkingstraat en Kerkplein stonden de spelletjes opgesteld.
Tijdens de inhuldiging van Beatrix tot nieuwe koningin zat iedereen aan de buis gekluisterd
vandaar geen festiviteiten.
De festiviteiten in 1980 vielen samen met die van de viering van Streefkerk-700 jaar.
Over de periode Beatrix en het Oranje comité zal pas veel later geschreven worden.

Jan van der Oord

Geachte heer Keukelaar,
In de laatste uitgave van 'BIJ CLOCKGELUY' zocht u mensen die iets
konden vertellen over de veiling van Groot-Ammers. Ik weet er niet zo

heel veel van maar toch nog wel iets. Viae.mail ontving ik deze enthousiaste reactie
van dhr. W. van Beuzekom. Hij had zelf met de veiling te maken gehad en daarover vertelt hij
het volgende:

De Eerste Alblasserwaardse Veiling Vereniging

Deze was gevestigd op het Schoonhovense Veer (het gebouw staat er nu nog ). Op
maandagavond hield men er een eierveiling, een fruitveiling was er zowel op maandag - als
op de donderdagavond. De bezielende leiding was in handen van dhr. Janus de Waard.
Rond 1930 had ik twee ooms die samen een eier- en fruithandel dreven. Uit Langerak
kwamen die twee. Ze kochten in Langerak en wijde omgeving, ze verkochten vooral in
Rotterdam.

Op een mooie dag kwam één van die ooms naar me toe: Ik heb een mooi werkje voor je, zei
hij, op maandagavond kun je eieren inpakken op de veiling. Een opleiding was er voor dit
werk niet nodig. Ik moest de eieren vanuit de aanvoer-verpakking over te brengen naar de
verpakkingen van de Gebr.van Beuzekom. Voor mij en mijn neef Cees den Hartog was het
inderdaad een mooi karwei. We moesten er goed opletten dat de eieren geteld werden:
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bij het wegleggen in het hooi nam je altijd drie eieren in je ene hand en twee in je andere. En
hardop tellen natuurlijk, 1 t/m 20, 100 op een laag.
Wat ik onthouden heb uit die tijd is dat er drie soorten eieren zijn: witte, bruine en
"vasthouders", tenminste zo werden ze door Janus met luide stem aangekondigd. Het waren
de betere eieren die meer opbrachten.. Ze werden angstvallig apart gehouden!
Ons loon werd in natura uitbetaald: per persoon een aantal gekneusde eieren.
In de loop van 1939 was dhr. C.Verheij (van administratiekantoor Verheij), benoemd tot
leider van het distributiekantoor van Nieuwpoort. Dit kantoor was op de bovenverdieping van
het stadhuis gevestigd.
Een ander verhaal dat Van Beuzekom niet vergeten is, speelt zich af in deze tijd:
Ik was aangetrokken om in de avonduren samen met dhr Verheij zijn administratiekantoor te
runnen. De veiling was één van onze klanten... zodoende kwam ik dus weer met die veiling
in aanraking.
Zoals gezegd: op maandagavond hoofdzakelijk eieren, op donderdagalleen maar fruit. avond
De aanvoer werd vooral verzorgd door dhr. de Waard hierbij geholpen door zijn knecht Siem
Rozendaal. Een volledige dagtaak was dit voor hen.
De grootste fruithandelaren woonden echter in Ameide. Die vonden de E.A.V.V. véél te
klein! Daar wilden ze liever niet heen. Maar op hun weg naar Rotterdam kwamen ze er wel
langs natuurlijk. 'onze' veiling komen. Ze werden dan niet altijd door Janus zelf gezien, maar
zeker wel door zijn vrouw, die dan prompt daarop verslag kwam doen. Ze voegde er dan nog
een wens aan toe!
Tijdens het veilen zat Janus op een verhoging achter een lessenaar. Zo trad hij op als
veilingmeester: zette met een veel te hoge prijs in en zakte met zijn prijs tot er "mijn"
geroepen werd. De koper werd met name genoemd en was ook degene die voor het gekochte
zorg moest dragen.
Gelijk "mijnen" was er nooit bij: Janus duldde geen tegenspraak als de naam van de koper
door hem genoemd was! Trouwens de naam van de leverancier van het aangevoerde fruit
werd ook duidelijk genoemd. Bij één van die namen riepen de kopers in koor: omkeren die
kist! En jawel: bovenin het mooie fruit, maar onderin kroet! Elke week weer ....
Mijn taak bestond uit het klaar te maken van de rekeningen voor de kopers. De prijs was op
de aanvoerbrieven ingevuld door Janus. Daar kon ik mee aan de slag.
Zodra de veiling afgelopen was, werd het dringen aan mijn loket. Afrekenen en wegwezen!.
Wie betaald had kreeg zijn rekening en kon dan het gekochte meenemen. Janus zorgde er wel
voor dat er geen fraude werd gepleegd. Later kon ik dan op kantoor de verdere administra-
tieve handelingen verrichten. Aan de hand van de aanvoerbrieven kreeg Janus het geld mee
om de leveranciers contant mee uit te betalen.
Uit de oorlogsjaren bestaat er ook nog een verhaal. We schrijven 1942:
Eind 1942 werd ik tewerk gesteld bij onze "buren". Zodoende waren mijn werkzaamheden bij
de veiling nogal plotsklaps beé€indigd.
Begin 1944 kreeg ik verlof. Ben toen maar gelijk ondergedoken... en toch, weer contact met
de veiling:
direct na Dolle Dinsdag, op 5 september van dat jaar, werd de Alblasserwaard getroffen door
een enorme storm. Op de Nieuwpoortse wallen waren ettelijke bomen omgewaaid. Iedereen
die een zaag had, ging er op uit om kachelhout te bemachtigen... Maar iets anders was, dat
het winterfruit van de bomen was gewaaid. De eigenaren zaten met de handen in het haar. En
eigenlijk was er maar één oplossing: alles moest naar de veiling.
Op zoveel aanvoer was men niet berekend,natuurlijk. Er dreigde een enorme chaos te
ontstaan! Al ras werd ik door een ijlbode op mij onderduikadres bezocht: kom zo snel
mogelijk. Kom helpen met de administratie!
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De allergrootste aanvoer was toch wel snel weggewerkt en alles is vrij spoedig op zijn pootjes
terecht gekomen, maar ik moest gauw weer onderduiken, dat spreekt.
Gedurende de winter van '44/'45 zal er vast geen veiling meer gehouden zijn.
Na de bevrijding heb ik mijn werkzaamheden op de veiling weer opgenomen. Herinner ik me
opeens de geldzuivering van minister Lieftinck nog:
Al het papier geld was ingeleverd, de zinken munten bleven nog even in omloop. Al snel na
de inlevering van het papieren geld was er een veiling. En alle kopers wilden na afloop het
liefst met zinken munten betalen. Dat liep zo uit de hand dat ik me geen raad meer wist!
Gelukkig konden we alle munten in een wasketel van mevr. De Waard kwijt. Loodzwaar, dat
spreekt! Twee mannen hebben die ketel op de vrachtwagen van De Waard gezet. Zo kwamen
die muntjes op kastoor terecht.... kon ik er allemaal rolletjes van maken.
En zo heeft die veiling een rol in mijn leven gespeeld, van jongs af aan eigenlijk. En dit zijn
dan van die verhalen ...’k Zal het niet gauw vergeten.

W. van Beuzekom

J.Plattel

Schuur aan de Veersedu a de vel 1n werd gehouden

De 4° of Achterlandse molen

Van 1954 tot 1969 werd deze molen bewoond door de familie Klaas Ottevanger.

Klaas werd op 8 september 1916 te Zevenhuizen geboren als zoon van Jan Ottevanger en
Geertrui van Vliet. Hij huwde op 3 mei 1944 te Rotterdam met Johanna van Bunderen ( geb,.
3-07-1916 te Rotterdam, overl. 17-05-1990 te Gorinchem). Hij is op 14-01-1974 te Groot-
Ammers overleden.

In 1944 werd hun zoon Jan geboren en aan hem stelde ik de vraag: "Hoe was nu het leven op
zo'n molen."

Je was daar zeer beperkt in de ruimte. Een bovenverdieping en een zolder ontbraken. De W.C
was buiten en er was geen waterleiding en geen elektrisch licht. We sliepen in de woonkamer
in de bedstee. Speelruimte was daar niet dus, als de molen niet in werking was, speelden we
buiten. Om daar veilig te kunen spelen, moest ik al snel leren zwemmen.

Iemand te logeren vragen, behoorde helemaal niet tot de mogelijkheden. Wel kwamen er veel
dagjesmensen vooral aan Belgische sportvissers verhuurden we dan een roeiboot

In 1899 kreeg molenaar Jan Sterrenburg toestemming van het bestuur van de Overwaard om
een voetveer te openen op de Ammerse Boezem nabij de molen. Het pontje, dat later
vervangen werd door een stalen exemplaar werd tot 1975 bediend en diende in hoofdzaak
voor het overzetten van voetgangers en fietsers. Aan het eind van de Tweede Wereldoorlog
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speelde het een belangrijke rol bij de aanhouding van Maarten Schakel (alias "Jan Snor")

Hij had geen kleingeld op zak en op zijn terugkeer door 't Achterland werd hij aangehouden
en gevangen genomen.

Stond je aan de overkant dan was het hard roepen geblazen om overgezet te worden. Soms
hoorden wij dit niet wat lange wachttijden tot gevolg had. Waarom geen koperen bel
opgehangen? Toen we dat deden, werd deze al heel snel meegenomen. Daarom werd er een
zwakstroomkabeltje in de boezem gelegd met een belletje er aan. Zo was het wacht probleem
verholpen dachten wij, maar helaas pulpschepen die langs voeren naar de Donk en te zwaar
beladen waren trokken vaak de kabel kapot en soms sleurden ze zelfs de hele pont mee.

Een vaste voorbijganger was de kolenschuit van Wim Witzier die iedere week met z'n
dubbele schuit kolen ging halen in Hardinxveld-Giessendam.

Van het pontje werd druk gebruik gemaakt vooral door bewoners van het Achterland die
familie hadden in Ottoland en Brandwijk, door leerlingen van de landbouwschool in Ottoland
en met Pasen, Hemelvaart en Pinksteren door fietsers die deelnamen aan georganiseerde
fietstochten. Voor een dubbeltje stond je aan de overkant. Op topdagen verdienden we dan
wel f 7,50. Vandaar dat 's winters het ijs opengehakt werd om zo lang mogelijk te kunnen
varen.

Toch had je als watermolenaar een karig bestaan. Om een beter belegde boterham te hebben,
was je in het bezit van het visrecht voor de Achterlandse polder, alleen dit moest onder de vier
molenaars verdeeld worden. Vandaar dat je zelf poot aal uitzette. Met de uitgezette fuiken
werd vooral paling en snoek gevangen. Verder hielp je 's zomers mee in de hooibouw en in
het najaar met het lossen van de pulpschepen. Het stukje eigen moestuin leverde 's zomers
voldoende groente op en als het mee zat ook nog voldoende voor de wek en de inmaak.

Ja zo'n leven op de molen is wel heel iets anders dan in een rijtjes huis.

Moeder en vader Ottevanger met in het midden de jonge Jan 5 jaar oud
Uw reactie:
Onder deze kop plaatsen we voortaan uw reactie op een artikel in ons blad. In het verleden
hebben wij hier helaas geen aandacht aan geschonken, terwijl toch een aantal zeer
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vermeldenswaardige reacties zijn binnen gekomen. Waarvoor onze excuses, van nu af beter.
Van mevr. Osseweier van de Archeologische Werkgroep kregen n.a.l.v. het stukje over de
koten de volgende vraag: Bij opgravingen komen we soms van deze koten tegen die dan
verzwaard zijn met lood. Kan iemand mij vertellen waarom dit was?

In het vorige nummer stond een vraag over de Eerste Alblasserwaardse Veiling. Van ons lid
dhr W.van Beuzekom kregen we hierop een zeer lezenswaardige reactie, die u elders in dit
blad kunt lezen en waarvoor onze hartelijke dank.

De heer Maarten Mourik uit Callantsoog schreef het volgende:

In het van hem weergegeven gedicht moet u voor "hoogspanningsleidingen" lezen:
"hooggespannen leidingen".

Bij het stukje over de bakkers van Streefkerk geeft hij de volgende aanvulling: Tot de Tweede
Wereldoorlog was op Sluis tegenover de Ammersekade de bakkerij van Ooms gevestigd. Ook

merkt hij op dat een bakker niet alleen ventte op het dorp waar hij woonde, maar soms ook
ver daarbuiten.

Nieuws van de schrijversgroep genealogie

Toen ik laatst elders in ons land op genealogisch onderzoek uitging had ik de volgende
ervaring: Om half twee zette ik mij daar achter de computer en na twee en een half uur
Zoekwerk had ik nog niet meer dan twee overlijdendsdata gevonden. Dan heeft de bezoeker
in Liesveld heel wat meer succes. In een half uur tijd heeft hij een uitgebreide genealogie op
papier staan met gegevens uit 5 gemeenten. Al meer dan 6 jaar zijn een tweetal
schrijversgroepen actief bezig met het overschrijven van gegevens en deze in te voeren in de
computer.
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Onder: www.histkringnieuwpoort.myweb.nl is onze website te vinden. Op de vorige
bladzijde ziet u de openingspagina, op deze bladzijde de welkomstpagina.

Dank zij ons lid Henk Doorn, die er al vele uren aan besteed heeft om dit resultaat te
verkrijgen, is onze website zeer de moeite waard om er eens een bezoek aan te brengen.
Daarvoor onze zeer grote dank. Via de e.mail krijgen we vele goede reacties binnen.
Zoals in onderstaande reacties te lezen is.

Ik had al eens eerder een bezoek gebracht aan uw aardige weblocatie, en
genoten van de fotogalerij. Ik wil mij nu toch gaarne melden als lid van de Historische Kring
Nieuwpoort. Al zal ik wel afwezig blijven voor wat excursies betreft

Beste mensen,

Wat een prima website kwam ik tegen, compliment.

Om voor u het opzoeken wat gemakkelijker te maken hebben we gemeend de welkomst
pagina en de openingspagina voor u af te drukken.

/! Historizche Kimg Nieuwpoort
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Als genealogische bijdrage deze keer ( in september het vervolg) een stukje uit:
Korte beschrijving geslacht van Pieter den BESTEN (deel 1

Generatie |

1 Pieter den BESTEN, geboren op 19-03-1835 te Nieuwpoort, overleden op 23-01-
1912 te Nieuwpoort v op 76-jarige leeftijd, zoon van Johannes den BESTEN (zie 2) en Anna
Maria Catharina DUHEN (zie 3).



Gehuwd op 34-jarige leeftijd op 11-03-1870 te Groot-Ammers met Jannigje

GELDERBLOM, 23 jaar oud, geboren op 14-12-1846 te Groot-Ammers, overleden op 28-
12-1920 te Nieuwpoort op 74-jarige leeftijd, dochter van Leendert GELDERBLOM en
Adriana van der WOLF.

Uit dit huwelijk:

1. Anna Maria Catharina, geboren op 26-02-1871 te Groot-Ammers, overleden op 05-
05-1925 te Langerak op 54-jarige leeftijd.

Gehuwd (1) op 41-jarige leeftijd op 20-05-1912 te Nieuwpoort met Pieter de GROOT,
geboren ca.1863 te Noordeloos, zoon van Adriaan de GROOT en Aartje BLOKLAND.
Gehuwd (2) met Johannes den HARTOG, geboren op 15-10-1870 te Waddinxveen, (zv.Jan
den Hartog en Marrigje Hol), overleden op 11-02-1927 te Langerak op 56-jarige leeftijd.

2 Adriana, geboren op 01-01-1874 te Groot-Ammers, overleden op 26-01-1957 te
Lekkerkerk op 83-jarige leeftijd.

Gehuwd op 30-jarige leeftijd op 18-02-1904 te Nieuwpoort met Jan de HAAILJ, 23 jaar oud,
bouwman, geboren op 11-07-1880 te Willige-Langerak, (zv. Cornelis de Haaij en Merrigje van
den Berg), overleden op 08-08-1956 te Lekkerkerk op 76-jarige leeftijd.

3. Johannes, landbouwer, geboren op 15-10-1876 te Groot-Ammers, overleden op 10-01-
1959 te Nieuwpoort op 82-jarige leeftijd.

Gehuwd op 30-jarige leeftijd op 11-04-1907 te Langerak met Jannigje BOTH, 26 jaar oud,
geboren op 25-06-1880 te Langerak, overleden op 29-01-1961 te Langerak op 80-jarige leeftijd,
dochter van Wiggers BOTH en Leentje de GRAAF.

Generatie II
2 Johannes den BESTEN, metselaar, geboren op 30-08-1801 te Nieuwpoort, overleden
op 03-10-1876 te Nieuwpoort op 75-jarige leeftijd, zoon van Gijsbert den BESTEN (zie 4) en
Jacoba de LANGE (zie 5).
Gehuwd op 22-jarige leeftijd op 15-05-1824 te Nieuwpoort met de 24-jarige
3 Anna Maria Catharina DUHEN, geboren op 03-02-1800 te Nieuwpoort, (of 21-2-
1800), overleden op 15-02-1868 te Nieuwpoort op 68-jarige leeftijd, dochter van Johannis
DUHEN (zie 6) en Anna Maria Catharina van den DONGEN (zie 7).
Uit dit huwelijk:
1. Gijsbert Johannes, geboren op 08-11-1824 te Nieuwpoort, overleden op 21-03-1825 te
Nieuwpoort, 133 dagen oud.
2. Johannes, metselaar/koopman/winkelier, geboren op 17-12-1825 te Nieuwpoort,
overleden op 16-01-1905 te Nieuwpoort op 79-jarige leeftijd.
Gehuwd op 24-jarige leeftijd op 18-01-1850 te Nieuwpoort met Johanna Maria van der
HORST, 21 jaar oud, geboren op 24-07-1828 te Nieuwpoort, overleden op 12-12-1914 te
Nieuwpoort op 86-jarige leeftijd, dochter van Jacobus van der HORST, koek en
broodbakker/winkelier/herbergier, en Marrigje VOORMOLEN.
3. Jacoba, geboren op 28-08-1827 te Nieuwpoort, overleden op 28-04-1892 te Langerak
op 64-jarige leeftijd.
Gehuwd op 22-jarige leeftijd op 15-06-1850 te Nieuwpoort met Gerrit ZWIJNENBURG, 27
jaar oud, grofsmid, geboren op 13-07-1822 te Groot-Ammers, overleden op 25-01-1890 te
Langerak op 67-jarige leeftijd, zoon van Gerrit ZWIJNENBURG en Helena van ZUIJLEN,
(w.Langerak'76).
4, Gijsbert, metselaar/bouwman, geboren op 19-11-1829 te Langerak, overleden op
17-06-1897 te Nieuwpoort op 67-jarige leeftijd.
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Gehuwd op 25-jarige leeftijd op 12-01-1855 te Langerak met Willempje GOEDHART, 22
jaar oud, geboren op 14-11-1832 te Langerak, overleden op 21-08-1915 te Nieuwpoort op 82-
jarige leeftijd, dochter van Antonie GOEDHART en Pietertje de HAAN.
5l Cors Daniel, geboren op 21-01-1831 te Nieuwpoort, overleden op 08-08-1913 te
Nieuwpoort op 82-jarige leeftijd.
Gehuwd op 25-jarige leeftijd op 16-01-1857 te Bergambacht met Cornelia RIETVELD, 24
jaar oud, geboren op 15-01-1833 te Bergambacht, (dv.Arie Rietveld en Janna van Baaren),
overleden op 06-01-1912 te Nieuwpoort op 78-jarige leeftijd.
6. Adrianus Hubertus, geboren op 17-01-1833 te Nieuwpoort, overleden op 29-01-1917
te Langerak op 84-jarige leeftijd.
Gehuwd (1) op 23-jarige leeftijd op 17-01-1856 te Nieuwpoort met Cornelia van BAREN, 24
jaar oud, geboren op 19-08-1831 te Bergambacht, (dv.Jan van Baaren en Janna Rietveld),
overleden op 28-02-1871 te Langerak op 39-jarige leeftijd, dochter van Jan van BAREN en
Janna RIETVELD.
Gehuwd (2) op 38-jarige leeftijd op 03-11-1871 te Langerak met Annigje GOEDHART, 27
jaar oud, geboren op 04-08-1844 te Langerak, overleden op 28-01-1890 te Langerak op 45-
jarige leeftijd, dochter van Dirk GOEDHART en Baligje van WIJK.
7. Pieter (zie 1).
8. Anna Maria, geboren op 04-12-1836 te Nieuwpoort, overleden op 08-01-1837 te
Nieuwpoort, 35 dagen oud.
9. Johannes, geboren op 21-05-1838 te Nieuwpoort, overleden op 07-10-1838 te
Nieuwpoort, 139 dagen oud.
10. Anna Maria, geboren op 08-10-1839 te Nieupoort.
Gehuwd op 19-jarige leeftijd op 13-07-1859 te Nieuwpoort met Aart Adrianus van der HEIDEN,
korenmolenaar/winkelier/koopman, geboren ca.1835 te Buren, (zv. Cornelis van der Heiden en
Geertrui Maatkamp).
11. Johannes, geboren op 01-03-1842 te Nieuwpoort, overleden op 15-11-1922 te
Nieuwpoort op 80-jarige leeftijd.
Gehuwd (1) op 33-jarige leeftijd op 04-02-1876 te Nieuwpoort met Merrigje Cornelia van
der HORST, 27 jaar oud, geboren op 30-08-1848 te Nieuwpoort, overleden op 21-04-1878 te
Nieuwpoort op 29-jarige leeftijd, dochter van Benjamin van der HORST,
werkman/broodbakker, en Pieternella SCHUTTE, broodbakster.
Gehuwd (2) op 37-jarige leeftijd op 21-11-1879 te Brandwijk met Jacobje BENSCHOP, 32
jaar oud, geboren op 18-09-1847 te Brandwijk, dochter van Jan BENSCHOP en Stijntje
BRAKEL.

(wordt vervolgd)

Het voorwerp uit onze collectie:
Thans tijdelijk in depot bevinden zich een tweetal kaakbeenderen van een Groenlandse
walvis. Deze zijn meegebracht door de Nieuwpoortse walvisvaarder Adam Ooms. Deze heeft
gewoond in het huis De Arke Noae. Het was heel gebruikelijk dat walvisvaarders de
kaakbeenderen van de door hen geharpoeneerde walvissen mee naar huis brachten. Zij
bevatten namelijk een bepaald vocht, dat kneuk- of knokolie opleverde. Om het vocht uit het
kaakbeen te winnen, werden deze beenderen op de terugreis rond de masten rechtop gezet in
een groot vat; aan de onderzijde werd het bot doorboord. Op deze wijze liet men het vocht er
langzaam uitlopen. Onze kaakbeenderen zijn nadat ze in Dordrecht gelost zijn in Nieuwpoort
terecht gekomen en hebben daar gediend als erf afscheiding.
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In onze collectie ontbreken nog een aantal bikkels, die gebruikt werden bij het hieronder
staande spel. Wie kan ons hier aan helpen?

Bikkelen

Attributen:

Bikkels waren de botjes die zich bevinden in het sprong gewricht van de achterpoot van een
schaap of een geit. Verschil was er wel, want schapenbikkels waren 3 cm groot en
geitenbikkels maar 2 cm. Soms werden ze ook van metaal gemaakt. Het botje had
verschillende vlakken en elk van die kanten had bij het bikkelspel een eigen naam. Bijv. put,
rug, glad of staand en stoof. Het werd op een brede gladde stoepsteen gespeeld. Met de
rechterhand gooiden ze dan het leren bikkelballetje op, dat na één keer stuiteren weer werd
opgevangen. Een geoefende speelster deed dit zonder naar de bal te kijken en al de aandacht
voor de bikkels te houden die snel gedraaid moesten worden.

Spelregels:

De kunst van bikkelen bestond erin dat tussen het gooien en vangen van de bal de bikkels
Eén voor één opgepakt werden en met dezelfde kant naar boven gedraaid moesten worden dus
bijv. allemaal put of rug. Daarna moest dat twee aan twee , drie in één en tenslotte 4 tegelijk .
De bikkelbal was daarom maar klein, want vier bikkels en een balletje vulden een hele
kinderhand ruimschoots.

Nieuwe aanwinsten:
voor ons fotoarchief::

R.Mudde oude familiefoto's om te scannen
A. M. van der Wal oude familiefoto's om te scannen
Mevr. W.den Hartog-Wiggers een boekje en een getuigschrift van de Eerste

Alblasserwaardse Veiling

voor onze bibliotheek:

Land, water en bewoning door P.A. Henderikx. Een verzameling aantal zeer lezenswaardige
Opgespoord Verleden. Archeologie in de Betuweroute. Door Boudewijn Goudswaard, Theo
Holleman en Richard Kroes. Een prachtig boek over de vele ontdekkingen die men tijdens de
opgravingen op diverse locaties in de Betuweroute heeft gedaan. Bovendien voorzien van
prachtige illustraties.

De zaligheid is in geen ander. Leven en werk van ds. W.L. Tukker door J.P.Neven.

In zijn bekende boeiende stijl beschrijft de auteur de figuur van de bekende Ammerse
dominee Tukker.

voor oudheidkamer Het Stadhuis:

Fam. Ouwerkerk Slagerskiel

Mevr. Van As handwerkspulletjes, gemaakt op de lagere school
Mevr. Den Hartog 2 flessen Draisma levertraan

Dec. 1 doosje Zwitsarub tegen verkoudheid

1 doos Zwitsal voetpoeder
1 blik Gulf oil Nederland gele pharm vaseline
1 doos met 6 Wings losse boorden
11 kaartjes maaswol 2zwart, 2 grijs, 4 donker bruin
3 licht bruin (sajet)
J. den Hartog glazen afkolf spullen
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A.Domburg

Mevr. T. Karsch
Fam. P. Kortleve
A. Boer

Dec.

Mevr. W.de Bondt
Jan.

H. Pott
N.n

H.van Andel

oude pakken Radion

rouwkaarten

Uit de Platanen: bord Rosellen

een voorwerp dat koeien op hun rug kregen waardoor ze
geen bladeren van de hoogstam fruitbomen konden eten
klein geschenkenboek Tomado, Streefkerk in de dagen
Toen Nederland van de Franse overheersing verlost
werd. Door P.de Jong

Maandblad voor Handwerken jan. en febr. 1949
Ondersteek, oud boekje over prinses Wilhelmina

1 paar oude kinderschoentjes

Koekblik van Paula Kaiser.

Alle gevers van deze voorwerpen onze hartelijke dank voor de aanvulling van de collectie.

Nieuwe leden:

A.P. de Ruiter
C. J. van Vliet
A.H. Huisman

M. Westdijk

E.W. Boele-Maat

J. van der Bas

W.G. Groeneveld

P. Deelen
W.Dane
J.de Kort

G. Ponsioen

Mevr. W.den Hartog-Wiggers

Verzoek van de Penningmeester:

Streefkerk

Streefkerk

Nieuwpoort
Groot-Ammers
Groot-Ammers
Bergambacht

Zoetermeer
Groot-Ammers via internet
Nieuwpoort

Groningen via internet

st Marten (NH) via internet
Oisterwijk

Voorop vindt u een acceptgirokaart voor de betaling van uw lidmaatschap. De
penningmeester verzoekt u deze voor 1 juli 2002 te betalen.
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